
Dec. 2022ZICHT op
Dec. 2022

alkenburg
Nr. 60

Anja Anholts, (aftredend) voorzitter Stichting Zicht op Valkenburg

Inzicht. De dagelijkse onophoudelijke stroom van 
slecht-nieuws-berichten wordt me zo nu en dan alle-
maal wat te veel. Het leidt tot niets, zet mensen tegen 
elkaar op en geeft me regelmatig een machteloos, 
boos of gefrustreerd gevoel, puur verdriet soms. 
Om mezelf te beschermen neem ik dan tijdelijk 
afstand van de tv-journaals en ook de online nieuws-
berichten probeer ik te negeren.
Héél, héél soms piept er echter toch een positief 
nieuwtje tussendoor 
en juist dáár word 
ik dan weer heel 
blij van. Waarom? 
Omdat het in deze 
donkere wereld hoop 
geeft en perspectief. 
Want er zijn écht 
vele mensen die wél 
het verschil maken, 
meestal onopvallend. Maar soms niet. Zoals de man 
uit Groningen die op 18 oktober jl. werd genoemd in 
het RTL nieuws. Hij twittert op zijn account ‘Buiten-
gebieden’ alleen maar tweets die een glimlach op het 
gezicht toveren. Hiermee wil hij bewust de negativi-
teit doorbreken (zonder er iets aan te verdienen). 
Hij heeft zo’n 1,8 miljoen volgers waaronder ook be-
kende namen als André Kuipers en Pieter van Vollen-
hoven.
En zegt de naam Shervin Hajipour u iets? Ik had 
ook nog nooit van hem gehoord. Maar hij heeft een 
prachtig lied geschreven uit naam van velen 

(voornamelijk vrouwen) die onderdrukt worden. 
Het lied gaat over VOOR: zoals vóór gelijkheid voor 
vrouwen en mannen, vóór de mogelijkheid om je 
geliefde te kussen op straat of te dansen… 
Hele normale dingen, maar niet in Iran. Inmiddels 
wordt dit lied wereldwijd gezongen door mensen die 
verlangen naar vrede en gelijkheid. In september ging 
de campagne '1K Z1E J3’ van start. Dit jaar wordt de 
boodschap van 113 Zelfmoordpreventie uitgedragen 

op openbare bank-
jes. Deze bankjes 
worden een plek om 
even de tijd te nemen 
om elkaar te zien 
en te horen hoe het 
werkelijk met iemand 
gaat. Heeft u ook al 
de plaquettes gezien 
op bankjes in de ge-

meente Katwijk? Probeer het eens en ga een gesprek 
aan met iemand. Het maakt dat de ander zich gezien 
voelt, maar ervaar ook eens wat het met jezelf doet. 
Positieve, opbouwende gesprekken maken dat je je 
waardevol voelt, je groeit in vertrouwen en hoop op 
een betere wereld die eigenlijk altijd heel klein begint, 
bij jezelf.
December is een mooie maand om het jaar mee af te 
sluiten, donker maar met de komst van het Licht der 
wereld, een eeuwigdurende belofte van liefde en 
vrede. Een prachtige boodschap… 
Fijne kerstdagen en zie elkaar, ook in 2023!
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Voorstraat 116, Tel (071) 401 25 14, Katwijk
Melkweg 163, Tel (071) 402 96 32, Katwijk
Oegstgeesterweg 42, Tel (071) 402 80 15, Rijnsburg
Broekweg 2a, Tel (071) 401 99 11, Valkenburg Zh
Rustenburgerpad 7, tel. (071) 30 30 133, Oegstgeest 

Bestel ook online! 24/7 bestelgemak op onze website.
Volg ons ook via socialmedia.
www.echtebakkerdendulk.nl

Zo worden 
het wel hele

SMAKELIJKE
FEEST

DAGEN

Voorstraat 116, Tel (071) 401 25 14, Katwijk
Melkweg 163, Tel (071) 402 96 32, Katwijk
Oegstgeesterweg 42, Tel (071) 402 80 15, Rijnsburg
Broekweg 2a, Tel (071) 401 99 11, Valkenburg Zh

Oegstgeest 

Zo worden 
het wel hele

SMAKELIJKE
FEEST

DAGEN

BESTEL 
ONLINE!

Solar-Energy-Groep wenst u warme feestdagen.

Blekerstraat 5
2222AN Katwijk

www.solar-groep.nl

BesteL  Voortaan
OP ONZE EIGEN WEBSITE
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"Hé joh, klimaatwappie"
Hallo, hier jullie enige echte “klimaatwappie” 

(dit is maar één van de vele namen die mij 
door “vriendelijke” medeburgers toegeworpen 
wordt). Dat doet mij niet zoveel, maar zegt meer 
over de uitspreker. Geboren en getogen in Valken-
burg zh, en nu door het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat aangewezen om meer 
verbinding en begrip te vragen voor de grote 
vraag van de toekomst.

Ik poog al een jaar of wat verandering in mijn eigen 
leven tot stand te brengen. Om zo mijn energiever-
bruik sterk te verminderen. Mijn mobiliteit zo effi  ciënt 
mogelijk en mijn huis zo klimaatbestendig mogelijk te 
maken. Dit voor mij en mijn gezin natuurlijk, maar ook 
zijdelings om anderen te laten zien dat het verande-
ren van ons gedrag echt niet zo heel moeilijk is.

Hoe houden we het leefbaar hier?
Dat is dus de vraag met betrekking tot het klimaat. 
Een echt antwoord heb ik hier niet op, omdat ik denk 
dat ik er in mijn eentje weinig aan kan veranderen. 
Ik probeer het wel, maar een minimale kritieke massa 
van mensen is er wel nodig om beweging te krijgen 
rondom deze materie. 
Zo denken we dat het elektrisch rijden zoden aan de 
dijk gaat zetten. En zonnepanelen op ons dak om zo 
een steentje bij te dragen. Huizen te isoleren en van 
het gas af te gaan. Maar ja, genoeg is het echt niet 
lijkt mij. Zonder echte verandering van leefstijl en ge-
drag blijft het maar zo door etteren. Wijzelf zijn aan 
zet, maar ook de politiek moet eens LEF en DURF 
tonen. Want dat heb ik tot op heden nog nergens ge-
zien. Kijk maar naar het dossier Beaumix, het dossier 
N206 met alle gevolgen van dien, het dossier Valken-
horst ‘doorgroeien tot je erin stikt’ naast een Natura 
2000 gebied, etc.

Elektrisch rijden, zonnepanelen en wonen
Bijvoorbeeld dat elektrisch rijden. Dat helpt niets te-
gen fi jnstof, wat door slijtage van banden komt. Het 
helpt niet om grondstoff enverbruik te verminderen. En 
het helpt zeker niet ons denkpatroon te doorbreken. 
Het is gewoon weer een oud patroon in een nieuw 
jasje gieten. Goed voor de industrie. Maar voor ons? 
Bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen voor 
de energievoorziening. Zonder het aanbrengen van 
echt goed effi  ciënte isolatie schiet het ook niet veel 
op. Ja, fi nancieel misschien wel, maar milieu- en 
klimaattechnisch is dat maar de vraag. En wat dacht 
je van het gebruik van al deze grondstoff en om ze te 
produceren. De vuilnisbelt die we hiermee creëren 
voor de toekomst is ook enorm. Een mooie oplossing 
is bijvoorbeeld om lokaal een warmteaccu te bouwen 
met natuurlijk basalt, voor eigen gebruik. Maar daar is 
plek (Valkenhorst) en LEF en DURF voor nodig.
Bijvoorbeeld ons wonen. Zolang er nog steeds huizen 
bestaan waar het doorheen tocht, die niet goed geïso-
leerd zijn en die niet meer zouden moeten bestaan, 
blijft het stoken met de deur open.

Huizen die geen energie kosten
We hebben namelijk de kennis en mogelijkheden om 
huizen te maken die geen energie kosten. Een klein 
beetje om te maken, maar meer ook niet. En geen 
CO2 en stikstof uitstoten om te bouwen. Houtbouw 
heet dat. Maar dan zal ons huidige systeem van huis-
gebruik en kostenplaatje moeten veranderen.

Draagvlak voor een mooiere toekomst
Ik ben van plan om komend jaar een spreekuur in te 
stellen in bijvoorbeeld Het Dorpshuis, om zo in con-
tact te komen met jullie. Dit om te luisteren naar wat 
men denkt over de klimaatadaptatie. Wat men zelf al 
doet op gebied van klimaatadaptatie. En wat men 
persoonlijk nog wenst op het gebied van klimaat-
adaptatie. Niet om dan maar met oplossingen te ko-
men, maar wel om te zien of er draagvlak te creëren 
is voor een mooiere toekomst. Ik heb namelijk een 
heel ander beeld voor ogen met betrekking tot de toe-
komst van Valkenburg voor de komende 150 jaar. Dit 
op het gebied van Wonen, Mobiliteit en Energie. En 
daarin speelt het gebied voormalig vliegveld Valken-
burg een grote rol. Ik denk namelijk dat het huidige 
politiek “denken”, echt de verkeerde kant op gaat. 
De kosten gaan omhoog. De verklooiing van het land-
schap neemt groteske vormen aan. De warmtestress 
neemt onhoudbare vormen aan. En de zogenaamde 
vrije mobiliteit maakt ons ziek. Al met al geen goed 
vooruitzicht. 

Veel kleine woonunits natuurinclusief
Maar we kunnen er wat aan doen! Ik zie een land-
schap met erg veel natuur, met daarin een water- en 
energieopslag en energie-opwek unit. Een leefbaar 
gebied met veel kleine woonunits natuurinclusief, 
zoals op de foto hierboven. Er is wel plek voor 7.500 
kleine natuurinclusief woningen, op het water en in de 
grond. En niet nog meer van het zelfde met beton en 
asfalt. Want het is een keer vol hier. En dat punt 
zijn we al lang gepasseerd, lijkt mij. 
Misschien ontmoeten wij elkaar snel. 
Want het spreekuur komt eraan.

Doe je mee? 
Groet, Erik Vegt
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Nan de Mooij u i t v a a r t b e g e l e i d i n g
Samen met u zoeken naar een persoonlijke 

invulling van het afscheid

‘‘Het Afscheidshuis biedt in alle opzichten warmte, rust en privacy’’

Het Afscheidshuis  |  Kerkstraat 68b  |  2223 AJ Katwijk aan den Rijn

Dag en nacht bereikbaar  |  071 - 40 189 70 / 06 - 204 63 336  |  Marinus Poststraat 17  |   2235 XA Valkenburg
www.nandemooij.nl  |  nandemooij@kpnmail.nl

	 	 	 	
	
De	Milliano	advocaten	kenmerkt	zich	door		
deskundigheid,	inzet,	integriteit	en	transparantie.	
	
Het	kantoor	legt	zich	toe	op	strafzaken		
(zowel	jeugd	als	volwassenen),	alle	zaken	op	het	gebied		
van	personen	en	familierecht,	
arbeidsrecht,	huurrecht	en	WSNP	zaken.	
Ook	voor	kwesties	als	bijvoorbeeld	erfrecht,		
Burengeschillen,	etc	kunt	u	bij	ons	kantoor	terecht.	
	
Mediation	is	een	speciale	expertise	van	het	kantoor.	
Onder	leiding	van	één	van	onze	terzake	
deskundige	advocaten	vindt		het	mediation	traject	plaats.	
De	uiteindelijke	afspraken	worden	op	een	juridisch		
verantwoorde	wijze	in	duidelijke	en	niet	voor	meer		
uitleg	vatbare	bewoordingen	in	een	overeenkomst	
vastgelegd.	
	
Heeft	u	een	juridisch	probleem?		
Bel	voor	een	gratis	kennismakingsgesprek	met	één	van		
onze	3	advocaten	of	stuur	een	mail!	
	
De	Milliano	Advocaten	en	Mediators	
Rijnstraat	119	Katwijk		T:	071	40	30	15	1				
E-mail:	info@demilliano.nl	
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"Als verdriet je leven binnenkomt verandert die 
dag van vandaag volledig", zo sprak Miep van der 
Woude tot de aanwezigen van de Lichtjesavond. 

"Verdriet valt niet met elkaar te vergelijken en mag er 
altijd zijn. Verdriet kan zo schrijnend zijn dat je niet 
blij kunt zijn met de dag van vandaag. De zon schijnt, 
maar je ziet het niet. De kleurige herfstbladeren gaan 
aan je voorbij. Ook de eerste sneeuwvlokken of 
sneeuwklokjes kunnen je gestolen worden. Het ver-
driet van gisteren kan de dag van vandaag nog jaren 
kleuren. En dan zijn het geen uitbundige kleuren." 

Miep hoort vaak van mensen "Het wordt nooit meer 
zoals het was." En Miep gaat daarin mee. "Maar", zo 
weet ze ook uit eigen ervaring, "je kunt je best doen 
om met dat verdriet te leren omgaan en de dag van 
morgen te aanvaarden als een nieuwe mogelijkheid 
om er wat van te maken. Er zijn drie mogelijkheden: 
1. Blijven ronddolen in een kringetje. Dat mag, maar 
dan blijft het verdriet van gisteren ook echt het ver-
driet van gisteren en dan verliest de dag van vandaag 
alle kleur en blijft de dag van morgen een donker gat. 
2. Het verdriet snel achter je laten en niet mee laten 
doen in de praktijk van alledag. Dan verlies je vaak de 
grip op het leven, want rouwen moet nu eenmaal. 

3. Zeggen dat het verdriet van gisteren zo groot is dat 
je even niet aan de dag van vandaag mee kunt doen. 
Vragen om je even te ontzien, om daarna terug te ko-
men. Dan wordt op een dag de dag van vandaag een 
dag waarop je de zon weer ziet schijnen en dat je weer 
voorzichtig kan gaan genieten van mooie dingen om 
je heen. Maar ook van lieve mensen en nieuwe moge-
lijkheden. Als je zo ver bent dan ga je de dag van van-
daag zien als een opstapje naar morgen. Het verdriet 
van gisteren is er, maar de dag van vandaag mag ons 
kracht en moed geven om de toekomst onder ogen te 
zien en om vertrouwen te hebben in wat nog komt." 

"Zet niet alleen de overledene maar ook jezelf in het 
licht. Jij bent waardevol en mag er zijn. Je bent niet 
de man van die overleden vrouw, of de moeder van 
dat overleden kind, of de dochter van die overleden 
ouders. Je bent een mooi mens en je mag eraan mee-
werken dat onze wereld een mooiere wereld wordt. 
Heb je mooie herinneringen aan je overleden dierbare? 
Voel je dan gezegend. Zijn die herinneringen minder 
mooi? Sluit dan iets af. Laat het verdriet van gisteren 
de dag van morgen niet blijvend in duisternis zetten. 
Maak van vandaag een nieuw begin. Heb vrede met 
dat wat was, wees blij met dat wat is en heb geloof in
     wat komt."

Lichtjesavond 
Valkenburg

2022

Tussen 
het verdriet 

van gisteren en 
de dag van morgen...

ligt de dag van vandaag  

Foto's Johan van DamMiep van der WoudeTekst (ingekort)
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Jumbo Oegstgeest
Openingstijden

Maandag 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.00 - 20.00 uur
Donderdag 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 12.00 - 20.00 uur

Oegstgeest, Rustenburgerpad 9

30878-4733 Oegstgeest-Advertentie magazine openingstijden 180x267.indd   1 21-09-20   13:02

WAAROM VERDER RIJDEN?
Jouw persoonlijke doe-het-zelf markt 

vind je in Katwijk a/d Rijn!

Wassenaarseweg 15 • 2223 BH Katwijk
071 - 402 96 72 • www.kluswijskatwijk.nl

KlusWijs Katwijk 

Valkenburgse vlag 

Als gevelvlag 

De vlaggen zijn van duurzaam materiaal 
de vlaggenlijn is 14 meter, afgewisseld 
met afbeelding paardenhoofd.
Ook als mastvlag leverbaar.
Afhaalprijs gevelvlag: € 20,-; vlaggenlijn€ 40,­
M 06 13565880; Veldzicht 20 

‘Geen moment 
zonder spanning…’ 

Tijdens het doen van: 
‘meer minder’ en 

‘minder meer’
en duurzaam te zijn, 

elke dag weer…
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Zie ginds... komen twee boten!

Bij het zien van al die nieuwe, grote huizen aan de 
Oegstgeest-kant van de Rijn had Sint zich wel even 
afgevraagd of zijn pieten wel de goede kant op geva-
ren waren. Maar door de vele zingende kinderen op 
de kade bij het Valkenburgse pontje wist hij gelukkig 
dat hij goed zat. Dit werd nog eens extra bevestigd 
door de vertrouwde stem van Cor Kromhout door de 
microfoon en een zwaaiende wethouder Gerard 

Op een van de koudste dagen van november besloot Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje te 
brengen aan het mooiste dorp van Nederland. Na twee coronajaren keek iedereen reikhalzend 

uit naar hun komst. De kou werd getrotseerd en verdween naar de achtergrond toen het wachten 
werd beloond met de aankomst van niet één, maar twee boten in de Valkenburgse ‘haven’. 

Mostert in zijn vizier. Gelukkig maar!
Ondanks de kou nam de Goedheiligman de tijd om 
alle Valkenburgse kinderen een handje te geven en 
met ze op de foto te gaan. Ondertussen sprongen de 
pieten vrolijk rond en strooiden ze royaal met peper-
noten. Daarna trok een uitgelaten stoet grote en klei-
ne kinderen met hun ouders en grootouders naar Het 
Dorpshuis voor het grote pietenfeest. 

De foto's van de intocht zijn gemaakt door Johan van Dam en twee van zijn cursisten: Lennard Barnhoorn en Rob Boers

Andere jaren werd er van het pontje naar sociëteit De 
Peuk gelopen. Maar omdat de noodlocatie van Hoek-
stra Wheels daar sinds de brand gevestigd is, hoefden 
de korte beentjes van de kinderen dit jaar minder ver. 

In Het Dorpshuis was het lekker druk en heerlijk warm, 
zo met z'n allen bij elkaar. Ik ben er zelf niet bij ge-
weest, maar ik kan mij voorstellen dat het nog lang on-
rustig is gebleven met al die enthousiaste mini pietjes! 

Foto's onder JIVAK
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T:   071 200 1680
W:  www.limesaandenrijn.nl 26 december t/m 7 januari zijn wij gesloten.

Kom bij ons dineren op kerstavond of geniet van 
een uitgebreide lunch of diner op 1e Kerstdag!

Kerst bij LIMES aan den Rijn

Kwaliteitsmerken voor de beste prijs

Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens

Pergola zonweringen en uitschuifbare overkappingen

Uw specialist in 
Valkenburg e.o. voor 
zonwering met een 
natuurlijke uitstraling

Behoud van natuurlijke uitstraling woning / tuin

Vrijblijvend advies en offerte bij u thuis



Met veel plezier kijk ik terug op de periode dat 
we met een groot deel van de Valkenburgse 

jeugd onze vrije tijd doorbrachten in de speeltuin 
aan ’t Boonrak. De speeltuin bevond zich in de 
periode 1963-1972 achter de Gereformeerde Kerk. 
Met de komst van Het Trefpunt werd de speeltuin 
verplaatst naar de Marinus Poststraat. De glijbaan 
werd afgeschreven en verhuisde niet mee naar de 
nieuwe locatie.

Voor mij was het een onbekommerde periode uit mijn 
leven, waarbij vrije tijd gelijkstond aan buitenspelen 
met vriendjes en vriendinnetjes. Die tijd ligt inmiddels 
50 jaar achter me maar de indeling van de speeltuin 
heb ik vandaag de dag nog scherp op mijn netvlies.

Van schommels tot kabelbaan
De schommels, zonder rubberen tegels eronder. De 
zandbak, waarin we forten bouwden en deze met 
rotjes, gekocht bij Van Stijn, opbliezen. De glijbaan, 
waar wel eens iemand vanaf viel. De draaimolen, 
waar iemand wel eens uit werd gelanceerd. De klim-
boom, waarin we met ons zakmes de initialen kerfden 
van diegene waar we ‘op waren.’ En natuurlijk de ka-
belbaan, waarbij het de kunst was om na zware re-
genval, met droge voeten aan de overkant te komen.

Knikkeren, landje pik en rolschaatsen
Zonder gebruik te maken van eerder genoemde 
speeltoestellen wist de jeugd zich ook te vermaken 
met knikkeren, landje pik en rolschaatsen. Bij het 
knikkeren werd in het begin gebruik gemaakt van 
zelfgemaakte putjes. Later werden er speciale tegels, 
voorzien van een putje, gelegd. Bij landje pik was het 
de kunst om zoveel mogelijk land te veroveren van 
je tegenstander. Dit gebeurde door het trekken van 
lijnen met je zakmes, die je vooraf in de zachte grond 
moest gooien. Het rolschaatsen was een populaire 
bezigheid. Er werden zelfs wedstrijdjes gehouden.

Tot Ons Vermaak of Tot Ons Verdriet
Op de vrijdagavond kwam de jeugd bijeen in het ka-
rakteristieke witte speeltuinhuisje. Onder leiding van 
een aantal oudere jongeren vonden hier de legenda-
rische TOV-avonden plaats. TOV stond voor Tot Ons 
Vermaak. Door sommigen soms verbasterd Tot Ons 
Verdriet. De avonden waren altijd gezellig en er werd 
veel gelachen. Zo werden er onder andere parodieën 
gespeeld op bekende televisieseries uit die tijd. Het 
door Mies Bouwman gepresenteerde spelprogramma 
‘Eén van de acht’ was zo’n programma. Buiten de 
vrijdagavonden om organiseerde de TOV-leiders ook 
andere evenementen, zoals een Stratego- en pijltjes 
gooien toernooi (men sprak toen nog niet van darten) 
en een heuse sportdag.

Paddenstoelen zoeken, fi lm kijken en zwemmen
Door de speeltuinvereniging werd er ook van alles 
georganiseerd. Zo was er het jaarlijkse paddenstoelen 
zoeken, fi lmmiddagen in Het Dorpshuis en natuurlijk 
het zwemmen op de zaterdagochtend. Voor het pad-
denstoelen zoeken ging de jeugd met de bus naar 
een mij inmiddels ontschoten locatie. In de middag 
mocht je dan je gevonden paddo’s opmaken in een 
schoenendoos waarna er door een deskundige jury 
naar werd gekeken. Eveneens met de bus werd de 
wekelijkse rit gemaakt naar het Sportfondsenbad in 
Wassenaar. Vertrokken werd vanaf de Broekweg nabij 
de inmiddels gesloopte muziektent.

Verzamelen, verkopen en ruilen
Verzamelen en ruilen van attributen was voor sommi-
gen een geliefde hobby. Populair was het verzamelen 
van speldjes, sleutelhangers, sigarenbandjes, suiker-
zakjes en postzegels. Voor het kopen en of ruilen van 
postzegels kon men eens in de zoveel tijd terecht in 
het speeltuinhuisje. Zonder de inzet van een groepje 
enthousiaste dorpelingen had ik, en velen met mij, niet 
van bovenstaande gebeurtenissen kunnen genieten.

speeltuin aan Herinneringen van Martin de Boer
Op de foto uit 1971: Rob van der Meij't boonrak



In Het Wapen van Valkenburg ('t Wapen) is een begrip in ons dorp. Voor de oor-
log stond de horecagelegenheid met deze naam aan de Broekweg. Helaas werd 
het mooie pand met opkamers, bijkamers en stallen platgebombardeerd in de 

meidagen van 1940. De uitbater, Dirk Ramp (1857-1945) en zijn vrouw Maartje van 
Teijlingen (1883-1948), kozen in 1941 voor herbouw op het (w)eilandje naast de 
veerpont. Daar, tussen de Hoofdstraat en de Rijn, is 't Wapen nu nog te vinden.  

valkenburgse nostalgieaad en lies van emmerik
De opvolgers van Dirk en Maartje Ramp waren hun 
dochter Ludo Ramp (1913-overleden?) en haar man 
Willem Streef (1903-1963). Na het overlijden van 
Willem op 60-jarige leeftijd zette Ludo het Café-Res-
taurant-Hotel te koop en ging zelf op de woonboot 
naast de zaak wonen, samen met fotograaf Duwel.

Aad van Emmerik (1930-2009) en Lies Franck (1933), 
beiden geboren in Noordwijkerhout, ontmoetten elkaar 
in 1950 op de kermis. Ze kwamen beiden uit grote 
Katholieke gezinnen. Dat van Aad bestond uit acht 
jongens en twee meiden; Aad was de op een na oud-
ste. Dat van Lies telde acht meiden en twee jongens; 
Lies was de op een na jongste. Aad en Lies trouwden 
in 1955 en gingen in Noordwijk wonen. Daar werden 
twee dochters geboren: Karin (1959) en Alisa (1963).
Aad was op zijn 19de de jongste chef-kok van Neder-
land. Na zijn diensttijd als kok in Soesterberg, werk-
te hij in Amsterdam o.a. bij Hotel Krasnapolsky. Hij 
wilde graag met zijn vrouw dichtbij zijn werk in onze 
hoofdstad wonen, maar dat zag Lies niet zitten. Aad 
solliciteerde daarom bij hotel Hollander aan de Bou-
levard van Noordwijk en is daar chef-kok geworden. 
In het zomerseizoen was Aad amper thuis, want dan 
werkte hij zeven dagen in de week. Begin jaren ’60 
kreeg Aad de behoefte om voor zichzelf te beginnen. 
Samen met Lies ging hij op zoek naar een geschikte 
locatie. En die vonden ze eind 1963… in Valkenburg, 
aan de Hoofdstraat 13. Hier werd het gezin uitgebreid 
met een zoon: Aad (1965). Vier uur voor zijn geboorte 
stond Lies nog gewoon achter de bar. Dokter Van Delft 
heeft kleine Aad op de wereld geholpen en daar heeft 
hij het nog wel eens over met Lies.

Snackbar met huisgemaakte snacks
Pionier Aad blies nieuw leven in de horecagelegenheid 
door er, naast het restaurant, een snackbar te begin-
nen. Dat was niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Er waren in die tijd nog 
geen diepvriessnacks die 
ingekocht konden wor-
den, dus alles moest zelf 
vers bereid worden. Aad 
begon met het verkopen 
van patatjes uit het kel-
derraam. Daarna kwam 
er een houten keet. Met 
behulp van een schrapma-
chine werden grote, verse 
aardappelen geschild. En 
er was een frietsnijder op 
hoge poten om er patat 
van te maken. Dochter 

Karin weet nog goed dat ze daar met haar hele gewicht 
aan moest gaan hangen toen zij het ook wilde proberen. 
Aad kocht tweedehands een gehaktmolen, een kneed-
machine, een Berkel snijmachine en een worstenstopper 
om kroketten mee te maken. De ragout bereiden was 
zwaar werk en de kroketten werden dubbel gepaneerd. 
Lies weet nog goed dat deze heerlijkheden slechts een 
kwartje (10 eurocent) per stuk kostten. Aad maakte ook 
zelf nasiballen, bamiblokken en saté. En van een Chi-
nese kok in Amsterdam had Aad de beste loempia’s met 
een superdun jasje leren vouwen. Ook voor een heerlijk 
softijsje kon je bij de snackbar van Aad en Lies terecht.

Foto's boven 
(klein): Willem 
Streef, aan de 
bar bij Willem 
en Ludo Streef
Foto's boven 
(groot): Aad, 
Lies, Alisa, Karin 
(1963), Aad, Ali-
sa en Karin aan 
de bar (1968)
Foto links: Aad 
in de snackbar
Foto hiernaast: 
Aad en Lies in 
de serre (1998)



In Het Wapen van Valkenburg ('t Wapen) is een begrip in ons dorp. Voor de oor-
log stond de horecagelegenheid met deze naam aan de Broekweg. Helaas werd 
het mooie pand met opkamers, bijkamers en stallen platgebombardeerd in de 

meidagen van 1940. De uitbater, Dirk Ramp (1857-1945) en zijn vrouw Maartje van 
Teijlingen (1883-1948), kozen in 1941 voor herbouw op het (w)eilandje naast de 
veerpont. Daar, tussen de Hoofdstraat en de Rijn, is 't Wapen nu nog te vinden.  

valkenburgse nostalgie in het wapen van valkenburg

Feestzaal aan het water
In 1967 werd er fl ink verbouwd. Het water naast de 
zaak werd gedempt. De bar en de keuken werden ver-
plaatst, de snackbar werd uitgebreid en er kwam een 
slijterij en een zaaltje aan het water voor bruiloften, 
feesten en partijen. Ook de schaak- en klaverjas-
vereniging konden daar terecht. Bij huwelijksfeesten 
pakte Aad uit met zelfgemaakte appeltaart, petit fours, 
complete menu’s en ijstaarten. De (her)opening werd 
gedaan door burgemeester Van der Have. 
Steeds meer Valkenburgers kwamen genieten van 
Aads kookkunsten. Werknemers van bedrijven, zoals 

de Abex, de Hanab en de Zuid-Hollandse Loonbedrij-
ven, kwamen eten en ook vertegenwoordigers wisten 
het restaurant te vinden. In de zomer kwamen er veel 
Duitse badgasten aanwaaien. In de winter vonden de 
erwtensoep en goulash gretig aftrek. Helaas braken er 
ook moeilijke tijden aan. De Hoofdstraat ging een jaar 
lang dicht. De rijbaan werd een zandbak. Bevoorrading 
kon alleen met karretjes via platen. Alle Valkenburgse 
bedrijven hadden het moeilijk, dus het personeel kwam 
ook niet meer eten. Toen de weg voor de tweede keer 
dicht ging, leek het einde in zicht. Maar het gezin liet 
zich niet kisten en ging zelf in de woonboot naast de 
zaak wonen. De kamers boven de zaak werden ver-
huurd aan jongens van de Marine. De feestzaal werd 
veranderd in een grote bar met een jukebox; later wer-
den hier ook kamers in gemaakt voor de verhuur.
Als compensatie voor het ongemak werd gelukkig ook 
een nachtvergunning verleend. Vanaf toen kwamen 
mensen met een eigen horecazaak uit Katwijk, Leiden 
en Den Haag na sluiting Aads beroemde biefstuk met 
champignons eten. Soms gingen de laatste gasten pas 
in de vroege ochtend weg. Dat was een gezellige tijd.

Gestorven ‘in het harnas’
Aad en Lies hadden een duidelijke taakverdeling. Aad 
deed de keuken, dweilde, zeemde de ramen en maakte 
de wc’s schoon. Ook zorgde hij voor alles wat groei-
de en bloeide; zijn tweede passie naast koken. Veel 
mensen kwamen naar zijn prachtige clivia’s kijken. Lies 
deed de snackbar, de bar, de was, de afwas en zorgde 
voor kinderen. Hulp kwam van (Valkenburgs) perso-
neel. Twee broers van Aad, Harry en Joop, hebben tij-
delijk in de zaak gewerkt. Evenals Aad, de zwager van 
Lies. Ook de drie kinderen Van Emmerik droegen hun 
steentje bij. Rond zijn 64ste kreeg vader Aad een zware 
longontsteking. Zo’n vijftien jaar daarna, in 2009, stierf 

hij ‘in het harnas’ aan long-
kanker. Hij sloot zijn ogen in 
het restaurant/café en er kon 
afscheid van hem genomen 
worden in de serre. Lies 
heeft nog tot haar 83ste drie 
dagen in de week achter de 
bar en in de slijterij gestaan. 
Ze is nu 89 jaar. Haar oude 
hobby breien kan ze helaas 
niet meer uitoefenen. Maar 
klaverjassen doet ze nog wel 
en ze geniet volop van haar 
zeven kleinkinderen en elf 
achterkleinkinderen.

Foto rechts: 
biljarttafel in het 
restaurant/café-
gedeelte, met 
aan de rechter-
kant de deur 
naar de serre
Foto's hiernaast: 
clivia in bloei, 
't Wapen (2021)
© Foto's: familie 
Van Emmerik 
Interview: Ingrid 
van Oorschot 
(met Lies en 
dochter Karin)
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TTiimmmmeerr  ––  eenn  AAaannnneemmeerrssbbeeddrriijjff 

Laat uw klus niet langer liggen, bel voor 

reparatie van houtrot, raam- en deurkozijnen 

vervangen, tuin, schuur/pergola’s, riolering, alle 

soorten verbouwingen en aanpassingen en nog 

veel meer! 

Werkplaats: Katwijkerbroek 39c 

2223 HA Katwijk 

0066--5533993311886622  
Eén nummer voor al uw klussen!   

www.aannemersbedrijfwinters.nl  

 

 

Begin uw dag fris met
een schone werkplek.

Bloemen uit Valkenburg

IIeeddeerree  ddoonnddeerrddaagg
IIeeddeerree  zzaatteerrddaagg  oopprruuiimmiinngg  vvaannaaff  1144::3300  

ZZoonnnneevveellddssllaaaann  1177  VVaallkkeennbbuurrgg!!!!!!

www.russchenbergbloemen.nl 

Bloemen uit Valkenburg

IIeeddeerree  ddoonnddeerrddaagg  vvaann  99::3300  ttoott  1177::0000
IIeeddeerree  zzaatteerrddaagg  oopprruuiimmiinngg  vvaannaaff  1144::3300      LLEETT  OOPP,,  OOPP==OOPP!!!!!!

ZZoonnnneevveellddssllaaaann  1177  VVaallkkeennbbuurrgg!!!!!!

www.russchenbergbloemen.nl   tel

Bloemen uit Valkenburg!!!!!!

 
vvaann  99::3300  ttoott  1177::0000  

LLEETT  OOPP,,  OOPP==OOPP!!!!!!  

ZZoonnnneevveellddssllaaaann  1177  VVaallkkeennbbuurrgg!!!!!!  

tel:0653936046 

VAN LEEUWEN
K L I M A A T B E H E E R S I N G

(06) 48 08 13 29
info@vanleeuwenklimaatbeheersing.nl
www.vanleeuwenklimaatbeheersing.nl



marine vliegkamp valkenburg
De Neptune-aff aire - een anekdote van Peter Korbee

In het najaar van 1969 begaf ik mij als jonge jon-
gen naar Marine Vliegkamp Valkenburg. Ik had 

namelijk een missie die alles te maken had met 
de kampioenschappen schaalmodelbouw die in 
het voorjaar van 1970 gehouden zouden worden 
in het luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol. 
Maar de missie bleek niet zo eenvoudig als ik 
van tevoren had gedacht!

De kampioenschappen schaalmodelbouw werden 
georganiseerd door de International Plastic Model-
lers’ Society Vereniging Nederland (I.P.M.S.). Ik wil-
de daar graag aan deelnemen, want ik had zelf een 
plastic model Lockheed SP-2H Neptune, schaal 1:72. 
Om een uitvoering van de Marine Luchtvaart Dienst 
(MLD) te maken, was ik aangewezen op eigen inzicht 
en foto’s. Nu ontbraken een aantal verfdetails om 
precies een MLD-uitvoering te klonen. Gelukkig had 
ik een broer die werkte bij het 321 Vliegtuigsquadron. 
Ik vroeg hem een klein potje Neptune-verf te regelen. 
Dat was één, maar er moesten nog meer details gere-
geld worden. Ik had dus een missie!

Wandeling langs de Neptunes
Met het schaalmodel onder mijn arm ging ik naar het 
vliegkamp. Daar vroeg ik aan de twee schildwachten 
of ik een Neptune van dichtbij mocht bekijken. De 
beide mannen waren zeer onder de indruk van het 
model en wilden mij zeker van dienst zijn. Ze stuur-
den mij naar het gebouw waar de wachtcommandant 
zetelde. Ook hier was men onder de indruk van mijn 
verhaal en het model. De wachtcommandant belde 
naar een aantal bureaus met de vraag of zij mij kon-
den helpen. Ik moest naar het vliegdienstgebouw 
V-10 komen, werd aan de andere kant van de lijn 
verteld. Er werd een schildwacht aangewezen om 
mij lopend naar het gebouw V-10 te brengen. Op het 
platform voor V-10 stonden een drietal Neptunes die 
ik alvast goed opnam in mijn geheugen tijdens de 
wandeling naar het gebouw. Daar werd ik verwelkomd 
door een marineman en mocht ik mijn verhaal doen. 
Vervolgens gebeurde er wat ik niet had durven dro-
men. Er werd wat heen en weer gelopen van bureau 
naar bureau, want er werd voor mij naar een schema-
tekening gezocht. Ik was super trots en helemaal in 
mijn nopjes… een tekening meekrijgen, dat vond ik 
wel wat! Daardoor zou ik vast en zeker het mooiste 
MLD-model kunnen maken en schilderen. 

Verantwoording afl eggen
Kort hierna verdween mijn blijdschap als sneeuw voor 
de zon. De schildwacht en ik werden namelijk bij een 
volgend bureau geroepen en tot mijn grote schrik zat 
daar de Vliegveld-veiligheidsoffi  cier. Deze vroeg boos 
en streng aan mij of ik even kon verantwoorden hoe ik 
op het vliegkamp terecht was gekomen en of ik hem 
een dagpas kon tonen. Ik voelde de grond onder mijn 
voeten wegzakken. Bevend en hakkelend deed ik 
mijn verhaal. Ik vertelde over het Neptune-model en 
voegde daaraan toe dat mijn broer ook op het kamp 
werkte. “Wat is de naam van je broer?”, snauwde de 
offi  cier naar mij. “Hij heet Jaap Korbee en hij is kon-
stabel (onderoffi  cier), meneer”, fl uisterde ik terug. He-
laas had dit niet het gewenste eff ect. De offi  cier had 
hier duidelijk geen boodschap aan en liet mij weten 
dat ik een verzoek had moeten indienen bij de minis-
ter van Defensie om een bezoek te mogen brengen 
aan het Marine Vliegkamp Valkenburg. De offi  cier bel-
de met de wachtcommandant en deze kreeg een uit-
brander omdat hij een burger binnen de hekken had 
laten komen zonder enige controle en dagpas. Mijn 
wacht, die op de gang stond, werd naar binnen geroe-
pen en hem werd duidelijk gemaakt dat hij samen met 
mij via de kortste route het vliegkamp moest verlaten. 
Daar vervloog mijn droom van de mooie tekening! 

Heel langzaam lopen
De wacht en ik liepen terug langs de drie Neptunes 
en daar vroeg ik aan de wacht of we even heel lang-
zaam konden lopen zodat ik nog wat verfdetails in me 
op kon nemen. Hierdoor kon ik thuis toch alle details 
op het model aanbrengen en werd mijn deelname 
aan de wedstrijd alsnog een succes. Voor het wacht-
personeel eindigde deze dag waarschijnlijk een heel 
stuk minder succesvol. Ik denk dat voor hen de rapen 
goed gaar zijn geweest!
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Kinderoefentherapie

Fysio- en manuele therapie voor jong en oud 

✓ Geen wachtlijst, snel geholpen 

✓ Directe toegankelijkheid,  

✓ geen verwijzing van de huisarts nodig

✓ Contracten met alle verzekeraars

✓ BIG geregistreerd en lid van de beroeps
 vereniging

Voor meer informatie: 
071-2032161 / 06-20041400

info@pmcv.nl
www.pmcv.nl

Volg ons op

WWW.VDNAGELHOVENIERS.NL
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FotoFoto
paginapaginaFlora &

fauna
in Valkenburg!

Tekst en laatste foto Esther van DelftHeleen Schoneveld  Overige foto's

Het Roodborstje
Wat zijn het toch 
schattige vogel-
tjes om te zien. 
Zowel man als 
vrouw hebben 
mooie oranje/rode 
buikjes. Maar 
oeps! In werke-
lijkheid zijn het 
fanatieke vech-

tersbaasjes die soortgenoten niet in hun territorium dulden. 
Gebeurt dit toch, dan wordt er gevochten tot ze gewond 
zijn of er zelfs dood bij neervallen. In het oude kinderliedje 
"Roodborstje tikt tegen 't raam tik tik tik..." wordt een te liefl ijk 
beeld geschetst. Want áls een roodborst dit zou doen dan ziet hij in de weerspiegeling van het raam een rivaal die ver-
jaagd moet worden, vandaar dat woedende getik. Enkele maanden per jaar gedogen ze elkaar, want tja, er moet toch voor 
nageslacht gezorgd worden. Gelukkig hebben de bruine jonkies nog geen rode kleur, die krijgen ze pas na de herfstrui. 
Gelukkig maar. Het zou anders enorme agressie oproepen bij pa en ma. Wat zit het leven van een roodborstje toch inge-
wikkeld in elkaar... 

De Ransuil
Deze uilensoort is te herkennen aan zijn oorpluimpjes en felle oranje/gele ogen. 
Die pluimpjes zijn niét de oren want die zitten zoals bij alle vogels, aan de 
zijkant van de kop. Het is een hulpmiddel om feilloos geluid op te vangen om 
daarmee de prooi te lokaliseren. Dit zijn voornamelijk veldmuizen. De Ransuil is 
geen ster in nesten bouwen, oude kraaien en eksternesten worden voor dit doel 
gekraakt. Na het grootbrengen van de uilskuikens, vertrekken de uilen naar hun 
zogenaamde roestplaats. (Nee, geen spelfoutje!) Roesten doen ze jarenlang 
op dezelfde plek en in dezelfde boom. Soms zitten ze met tientallen tegelijk te 
soezen en te dutten. Hun verenkleed lijkt op boomschors dus dat is een uitste-
kende camoufl age. Alleen de braakballen en de witte poep langs de stam kan 
verraden waar ze zitten.

De Blauwe 
Reiger
Eigenlijk is 
deze jongen 
helemaal niet 
blauw, maar 
grijs. Zijn 
naamgeving 
dankt hij aan 
de blauwe 
gloed die met 
een bepaalde 
lichtval over 
zijn veren-
kleed valt. 
Het zijn uit-
stekende vis-

sers. Als een standbeeld staan ze langs slootkanten in het water te 
turen. Met de lange hals doodstil gestrekt. Er beweegt geen veertje 
totdat er een prooi wordt gespot. In een split second heeft de reiger 
een vis aan zijn lange dolksnavel gespietst. In strenge winters met 
dichtgevroren sloten schakelt de reiger moeiteloos over op mollen, 
muizen en kikkers. Reigers leven alleen en dulden geen soortge-
noten in hun territorium. Hoe anders is dat in de broedperiode. Dan 
vormen ze met tientallen tegelijk een kolonie hoog in een boom 
waar slordige nesten in elkaar gefl anst zijn. Elk jaar keren reigers 
terug naar de kolonie waar ze zelf uit het ei kwamen. De herrie en 
de stank rond zo'n boom is niet te harden. Gelukkig staat de Valken-
burgse 'reigerbroedboom' een eindje uit de bebouwde kom...

Meer van dit soort foto's vindt u op Facebook: Valkenburg "Natuurlijk"

Korst-
mossen
Ineens 
viel het 
me op: 
korst-
mossen 
in de 
meest 
wonder-
baarlijke 
patronen 
op vele 
boom-
stam-
men en 
stenen. 
Het is 
een alg 
én een 
schim-
mel die 
elkaar voeden. De één kan niet zonder de ander 
leven. Er zijn wel 800 soorten korstmos bekend. 
Schadelijk voor de bomen zijn ze niet en het bij-
zondere is, dat ze niet van luchtvervuiling houden! 
Dus is er ergens veel korstmos? Dan is er ook 
sprake van schone lucht. En dat is natuurlijk een 
prettige gedachte!
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Badstraat 11 • Katwijk aan Zee •  T  071 4013284  
 www.juwelierparlevliet.nl

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)

marlene@dune-uitvaartbegeleiding.nl
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

ü Een vast tarief voor volledig regelen van de uitvaart
ü Geen toeslagen op inkoopprijzen

Katwijkerbroek 27 2223XN Katwijk | 06-24772961
www.carsbytjeerd.nl | info@carsbytjeerd.nl

BIJ CARS BY TJEERD KUNT U TERECHT VOOR:

APK

ONDERHOUD

REPARATIES

AUTOSCHADE

LPG REPARATIE

Cars by Tjeerd is een vakkundige en professionele 
autogarage waar u terecht kunt voor APK, reparatie, 

onderhoud en diverse occasions.
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Dorpssteun voor familie Hoekstra

Steun voor KiKa dankzij oliebollen
Twee jaar geleden moesten Cees en Gertine tijdens de lockdown 

gedwongen de deuren van hun duikwinkel Divepost sluiten. 
Geen gezelligheid tijdens de Winter Wonderland uitverkoop met 
warme choco en oliebollen dus. Maar tijd was er in overvloed en zo 
is het idee van Oliebol Topper geboren. 

Het dorp miste volgens hen namelijk een lekkere dagverse oliebol. Na 
vele malen proefbakken, een traditioneel recept en een persoonlijk tint-
je, was het eindresultaat om te smullen. De laatste dagen van het jaar 
wordt de duikwinkel nu omgetoverd tot Oliebol Topper. Het mooie is dat 
een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan KiKa. Cees en Gertine 
willen het dorp laten genieten van de dagverse lekkerste oliebol en ge-
lijk een goed doel steunen. Zie onze advertentie op de pagina hiernaast!

 Tel: 070 - 444 34 85

Rekreatiepad 3,       2235 CE Valkenbur g 

van Hallstraat 39, 2241 KT Wassenaar  

 Tel: 071 - 401 34 18

 info@hoekstra-wheels.nl

Het adres 
Valkenburg, 

Wassenaar en 
omgeving voor 

verkoop, reparatie 
en vooral service 

van fi ets en scooter

Onlangs kregen wij de zoveelste tegenslag te 
verwerken. Na de mensonterende vergunning 

behandeling van Gemeente Katwijk, de exorbitant 
oplopende kosten van de bouw en het niet door-
gaan van de lang bevochten hypotheek stortte 
onze wereld in. Een onbeantwoorde noodkreet 
naar de wethouder deed ons beslissen hulp te vra-
gen aan de mensen die ons een hart onder de riem 
willen steken in plaats van een mes in de rug. 

Er was geen plan, alleen wanhoop. Een mooi dorps-
bedrijf kapotgemaakt door regels, ambtenarij en har-
teloos onredelijk gedrag van bankmedewerkers. De 
grote opkomst deed ons goed. Handen werden ineen 
geslagen, ideeën aangedragen, voorstellen gedaan. 
Er werden e-mails naar de gemeente gestuurd en Hart 
van Nederland werd op de hoogte gebracht van het 
dorpse drama. Het aanbod om tv-opnames te maken 
werd door ons geparkeerd omdat wij de gemeente nog 
een kans wilden geven. Een gesprek volgde. Hierin 
werd ons verteld dat er geen fi nanciële hulp geboden 
kon worden. Ondanks het aangetoonde feit dat de ver-
traging van de vergunning ook aan de bekende amb-
tenarij te danken is. Na intern overleg is er wel kans 
op vergunning voor bedrijfsbewoning van de bovenste 
etage. Best bijzonder, want dit werd een paar maan-
den eerder resoluut afgewezen. De boodschap van 
ieder die ons gesteund heeft, is dus aangekomen. In 
afwachting van de woonvergunning bereiden Marja en 
ik ons met pijn in ons hart voor op de verkoop van ons 

huis. Dit zal in elk geval verlichting gaan geven bij de 
fi nanciële misère en het voortbestaan van Hoekstra 
Wheels een kans geven. Tot die tijd is er een tijdelij-
ke fi nanciële oplossing gevonden. Om kosten uit te 
sparen wordt er door ons -en een aantal fantastische 
vrienden- bijna dag en nacht gewerkt om begin vol-
gend jaar te kunnen starten in onze nieuwbouw. 
Houd onze Facebook pagina in de gaten voor nieuwe 
ontwikkelingen. Nogmaals veel dank voor jullie steun!

Gerrit Hoekstra
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Nieuw: Running Team Valkenburg

In navolging van Stichting Sportspeeltuin 
Dorpsweide heeft weer een sportieve groep 

mensen een club opgericht waarbij de nadruk 
ligt op bewegen, in de vorm van joggen, trim-
men, hardlopen of hoe je het maar noemen 
wilt. Afgelopen zomer zag RTV ofwel Running 
Team Valkenburg het levenslicht. 

RTV is bedoeld voor heren en dames die op elk ni-
veau met elkaar willen bewegen om gezond en spor-
tief bezig te zijn maar bovenal om plezier te hebben. 
Een aantal deelnemers is al langere tijd actief in het 
hardlopen waarbij de uitdaging voor een halve of hele 
marathon niet uit de weg wordt gegaan. Maar ieder 
op zich heeft zijn eigen motivatie en niets moet maar 
alles mag. 

Initiatief omarmd door de ijsclub
RTV heeft bij de ijsclub in de Dorpsweide de aanslui-
ting gezocht en gevonden. De ijsclub heeft het initia-
tief omarmd en is blij dat de accommodatie kan wor-
den gebruikt voor meer dan alleen de schaatssport op 
sportief gebied. De schaatssport op een buitenbaan 
en open water is bovendien met zoveel onzekerheid 
omgeven dat een stabiele factor binnen de vereniging 
een zeer welkome aanvulling is. De hardloopsport 
kan het hele jaar door worden bedreven. 

Loop langs en doe mee!
RTV is actief op de maandag- en woensdagavond 
en ook in het weekend op de zaterdag- en zondag-

morgen. Voor wie belangstelling heeft, loop eens 
langs als de groep actief is of neem een kijkje op de 
website www.runningteamvalkenburg.nl Binnenkort 
zal de groep ook te volgen zijn via Facebook en In-
stagram. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
Michael Oudshoorn (m.oudshoorn@live.nl), Gerard 
van Stijn of Jasper van Klaveren.
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Agenda
Zaterdag 17 december 
Kerst-Inn JIVAK
Wat? Kerststukjes maken, muziek.
Waar? De Trom aan de Ringweg.
Hoe laat? 14.00-16.00 uur.

Zaterdag 7 januari 
Kerstbomen inzameling JIVAK

Tot en met zondag 8 januari
Tentoonstelling ‘Water’ 
Waar? DUNAatelier, Duinplein, 
Boulevard Zeezijde 31 Katwijk. 
Wanneer? t/m 8 januari op 
vrijdag t/m zondag van 14.30 
tot 16.30 uur (m.u.v. 24, 25, 26 
en 31 dec. en 1 jan.). Gratis.

Woensdag 11 februari 
Griezeltocht JIVAK
Meer info? Hou de JIVAK Facebook pagina in de gaten!

Ada, Ria, Gerda, Lya en Nies en Lies (de laatste 
dame staat niet op de foto) zitten met smart te 

wachten op dames of heren die op dinsdagmid-
dag aan willen schuiven aan hun klaverjastafel in 
de Brasserie van Het Dorpshuis. 

De dames zouden het heel gezellig vinden om meer 
enthousiaste dorpsgenoten te mogen begroeten tij-
dens hun favoriete kaartspelletje. Er wordt in wisse-
lende samenstellingen (d.m.v. loting) Rotterdams kla-
verjassen gespeeld, dus passen mag! Iedere maand 
leggen de deelnemers 5 euro in, waarvan twee keer 
per jaar leuke prijzen worden gekocht. Denk aan: een 
bon van de slager, chocolade of een lenvensmidde-
lenpakket. Behalve om deze prijzen, wordt er bovenal 
voor de gezelligheid gespeeld. Bent u daar ook naar 
op zoek? Loop dan een keer op dinsdagmiddag om 
14.00 uur bij Het Dorpshuis naar binnen. 
U bent van harte welkom!

24
DECEMBER

2022

DORPSHUIS
VALKENBURG

ZH

THEMA:
WAAR KOM JIJ VANDAAN?

INLOOP
20.00 UUR

START 20.30
UUR

Kerstsamenkomst
Valkenburg

GKV de Lichtbron
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk

www.kenokatwijk.nl
Sluisweg 16 Katwijk, 071- 4016400

K&O wweennsstt  uu  pprreettttiiggee  ffeeeessttddaaggeenn  !!

Welkom in het nieuwe jaar bij onze 
gevarieerde activiteiten ! 
K&O biedt :
CURSUSSEN EN WORKSHOPS  
KLASSIEKE EN FOLK CONCERTEN
POPPENTHEATER  
UIT-DE-KUNST BUS 
MUSEUMBEZOEK
Kijk op de website en schrijf direct in

K&O Katwijk

Kom gezellig klaverjassen!
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Door 

Hans Gravekamp

Timo van Oorschot

HISTORISCH CORRECT... (op z’n Valkenburgs)

www.hansgravekamp.nlTimo 

Wat heeft 
die te zoeken in 
Valkenburg?

Kijk, de keizer 
is op bezoek...

Ik kom hier voor de 
mooiste kerstmarkt van 

mijn rijk. In jullie 
grotten toch?

De perfecte 
samenwerking 
tussen techniek, veilig-
heid en betrouwbaarheid.
Licht- en krachtinstallaties

Noodverlichting

Inbraakinstallaties

Brandmeldinstallaties

Datanetwerken

Onderhoud en technisch beheer

Smart Home

Oplaadstations

Botermans Elektrotechniek
Hoofdstraat 75a
2235 CD Valkenburg (ZH)

Telefoon: 071 - 40 74 897
Website: www.botermans.nl

Verlichting

24-uurs service

Elektra keuring

valkenburgse nostalgie: foto's en info gezocht!

Laat ons alstublieft z.s.m. weten wat u voor ons kunt betekenen via: redactiezov@gmail.com of tel. 4073995

Denkt u aan: supermarkten, bak-
kers, slagers, sociëteiten, sport-
clubs, horeca en winkeltjes zoals 
op deze winterse foto hiernaast 
te zien is. Dit textielwinkeltje heeft 
drie namen gekend: Planje, Van 
der Spek en De Jong. Wie wil er 
in zijn of haar fotoalbums en ge-
heugen duiken voor nostalgische 
plaatjes en info? (Foto VoV.)

Voor de serie over Valkenburgse 
nostalgie is de redactie van 

Zicht op Valkenburg op zoek naar 
foto's en verhalen uit het rijke 

Valkenburgse verleden. 
In het bijzonder zijn wij op zoek naar 
foto's en informatie (feiten en anek-

dotes) uit vervlogen jaren over de 
middenstand (winkels, bedrijfjes en 

horeca) en vrijetijdsbestedingen. 


