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Aad Gravekamp, penningmeester Stichting Zicht op Valkenburg (foto Jan van der Plas)
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Elektra keuring

Dat wij als bestuur en redactie van ons mooie blad 
Zicht op Valkenburg de natuur een warm hart toedra-
gen is geen nieuws. Niet voor niets hebben we in elk 
nummer minimaal één pagina ingeruimd voor fl ora 
en fauna in onze gemeente. We waren dan ook blij 
verrast dat op initiatief van de Wijkraad Valkenburg 
de boomplantdag in ons dorp weer in ere hersteld is. 
In een persbericht van de gemeente Katwijk las ik dat 
donderdag 23 maart jl. was uitgeroepen tot Nationale 
Boomfeestdag. Op die dag werd in de Dorpsweide 
door enkele leerlingen uit 
groep 8 van CBS De Burcht, 
samen met Wethouder 
Knape, een achttal wilgen en 
twee perenbomen geplant 
langs het water in de speel-
weide van de Dorpsweide ter 
hoogte van de Brede school. 
Voorzitter Jan van der Plas 
en secretaris Aad Gravekamp 
van de Wijkraad Valkenburg 
gaven acte de présence. Om 
het een en ander een extra feestelijk tintje te geven, 
werd eerst een vlag in top gehesen en ging de wet-
houder met de kinderen in gesprek om nut en nood-
zaak van de aanplant van bomen met elkaar te be-
spreken. Helaas waren er niet veel belangstellenden 
op de persuitnodiging afgekomen, maar hopelijk gaan 
we de komende weken de nieuwe aanwinst wel even 
bewonderen in een rondje Dorpsweide.
Het is erg fi jn dat C.B.S. De Burcht positief heeft ge-

reageerd op het verzoek van de Wijkraad om 
weer aandacht te gaan besteden aan de boom-
plantdag. Valkenburg (Katwijk) staat niet in de top 10 
van de meest lommerrijke gemeenten, dus een extra 
input op dat vlak kan geen kwaad. 
Verheugend is dan ook dat rond de school aan de 
Broekweg een project is opgepakt om in de school-
tuin diverse bomen aan te planten. Leerlingen zullen 
deze bomen adopteren en in het onderwijs zal de 
verzorging ter hand worden genomen, alsmede uitleg 

over de verschillende soorten 
en meerwaarde van bomen 
zal worden uitgeleerd.
Ook in de Parkzone zullen 
nog een groot aantal bomen 
worden (terug)geplant. 
Er komen meer bomen terug 
dan er voor de Tjalmaweg 
hebben moeten wijken. Dat is 
ons in ieder geval beloofd!
Zowel de Wijkraad, als de 
Stichting Zicht op Valkenburg 

zullen de vinger aan de pols houden en blijven strij-
den voor een groenere dorpsgemeenschap.
Tot slot van dit voorwoord wil ik ook de zoektocht 
naar een of meer nieuwe bestuursleden van het 
huidige stichtingsbestuur nogmaals onder de aan-
dacht brengen. Omdat alles rond ons mooie blad 
op rolletjes loopt vraagt het van het huidige bestuur 
weinig energie en tijd. Kom er daarom bij; je krijgt 
alle tijd om ingewerkt te worden.



2

 Valkenburgse vlag 

Als gevelvlag 
De vlaggen zijn van duurzaam materiaal 
de vlaggenlijn is 14 meter, afgewisseld 
met afbeelding paardenhoofd.
Ook als mastvlag leverbaar.
Afhaalprijs gevelvlag: € 20,-; vlaggenlijn€ 40,­
M 06 13565880; Veldzicht 20 
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Hart voor Het Valkenburgs pontje I
Jan Bakker en Ineke Ouwehand hebben wel be-

wezen dat ze hart hebben voor Het Valkenburgs 
Pontje. Beide waren ze ruim 17 jaar vrijwilliger 
en bestuurslid van de stichting Het Valkenburgs 
Pontje. Jan was voorzitter en Ineke was secretaris. 
In 2005/2006 stapten ze samen in het bootje 
(let op: geen huwelijksbootje, maar veerbootje!) 
en eind 2022 stapten ze er samen uit. Maar de an-
dere vrijwilligers en bestuursleden lieten het stel 
natuurlijk niet zomaar gaan.

Jan en Ineke werden getrakteerd op een gezellig sa-
menzijn in Herberg Welgelegen. Daar werden ze, net 
als Paul van der Boog die na 16 jaar afscheid nam als 
veerman, bedankt met lovende woorden en een mooie 
bos bloemen. Als blijvende herinnering kregen Jan en 
Ineke allebei een cadeau voor thuis aan de muur: 
een vergroting op aluminium van de prachtige foto 
‘Zicht op Valkenburg bij avond’ van de Katwijkse 
fotograaf Dirk van Egmond. Hier waren de aftredende 
bestuursleden zichtbaar door verrast (zie hieronder).

Van vrijwilliger naar voorzitter
Jan Bakker had voor de gelegenheid een speech 
voorbereid. Hij had thuis nagekeken hoe het ook al-
weer zo was gekomen dat hij van vrijwilliger voorzitter 
werd. Jan: “Ik heb het opgezocht in de fantastische 
besluitenlijsten van Ineke. Daarin is namelijk de hele 
geschiedenis van de pont terug te vinden. Ik vond be-
sluit nummer 17, 27 juni 2006: ‘Ineke polst Jan Bakker 
voor bestuursfunctie’. Als antwoord stond erbij ver-
meld: ‘Jan denkt daarover na, blijft liever vrijwilliger’. 
Vervolgens vond ik in de besluitenlijst van 18 augustus 
2009, besluit nummer 53 de constatering: ‘Bestuurs-
wisseling: Jan Bakker voorzitter, Ineke Ouwehand 
secretaris, Henk van Delft penningmeester, Stan 
Ciesluk bestuurslid vrijwilligers’. Ik was dus ineens 
voorzitter terwijl ik het idee had dat ik nog aan het na-
denken was. Ik weet niet hoe het zo gekomen is, maar 
ik moest dus Wout Post opvolgen die gezorgd had dat 
de nieuwe pont er kwam toen de oude pont gezonken 
was. Kleinigheid! Het eerste wat moest gebeuren: 
afspraken maken met de gemeente en de MareGroep. 
Een half jaar later was het eerste convenant een feit. 
Dat ging gelukkig heel soepel.”

Mooie herinneringen
Tijdens zijn voorzitterschap heeft Jan veel leuke 
dingen beleefd, waar hij mooie herinneringen aan 
bewaart. Hij noemt er een paar: “De mooiste toppres-
taties worden geleverd op zon- en feestdagen als de 
vrijwilligers varen. We hebben op die dagen de hoog-
ste vervoerscijfers. Ik vind dat nog steeds erg mooi. 
Ik herinner mij ook dat er zeven jaar geleden na een 
oproep zeven nieuwe vrijwilligers bij kwamen die alle 
zeven zijn gaan varen. Dat bood de mogelijkheid van 
het varen in drie shifts van 9 tot 18 uur op zon- en 
feestdagen. Maar nu ik het schip verlaten heb, wil 
men ineens weer terug naar 9 tot 17 uur, lijkt wel. 
Ik hoorde zelfs dat er een proef is gedaan van 9 tot 16 
uur. Dat bleek gelukkig geen opzet en eenmalig!
Een ander leuk ding was de pontdag als opening van 
Open Monumenten Dag in september 2019. Op een 
zonnige dag tussen meerdere regendagen in, met 
burgemeester en wethouder en veel mensen op een 
sfeervol aangekleed havenpleintje. Hier denk ik nog 
steeds met genoegen aan terug.”

Alles voor een goede uitkomst
In maart 2021 hebben Jan en Ineke een nieuw con-
venant voor vijf jaar kunnen sluiten met de gemeente. 
Na meerdere gesprekken met wethouder Rien 
Nagtegaal, die vond dat Ineke maar lelijk zat te kijken 
en dat Jan op alle slakken zout legde. “Maar,” zegt 
Jan “zo zijn wij. Als het nodig is, doen wij dat. Alles 
voor een goede uitkomst!” Doordat dit gelukt is, is de 
toekomst van de pont voorlopig zeker gesteld. 
Ook de cijfers zijn goed en daarom vond Jan het een 
mooi moment om te stoppen. En Ineke had 17 jaar 
geleden, toen zij zich door haar bijna-buurman Cees 
Timmers had laten strikken voor ‘zijn’ pontje, met Jan 
de afspraak gemaakt dat zij tegelijk met hem zou 
stoppen. Er moesten dus nog wel even twee nieuwe 
bestuursleden gevonden worden. Want de andere 
twee bestuursleden, Ton Houwaard (vrijwilligersza-
ken) en Kees de Jong (penningmeester) zijn zeer 
capabele mensen, maar ze kunnen natuurlijk geen 
goede koers varen zonder voorzitter en secretaris. 

Het vinden van vervangers is inmiddels gelukt. 

Hoe? Dat kunt u lezen op pagina 7!

Tekst en foto's Ingrid van Oorschot
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Nan de Mooij u i t v a a r t b e g e l e i d i n g
Samen met u zoeken naar een persoonlijke 

invulling van het afscheid

‘‘Het Afscheidshuis biedt in alle opzichten warmte, rust en privacy’’

Het Afscheidshuis  |  Kerkstraat 68b  |  2223 AJ Katwijk aan den Rijn

Dag en nacht bereikbaar  |  071 - 40 189 70 / 06 - 204 63 336  |  Marinus Poststraat 17  |   2235 XA Valkenburg
www.nandemooij.nl  |  nandemooij@kpnmail.nl

	 	 	 	
	
De	Milliano	advocaten	kenmerkt	zich	door		
deskundigheid,	inzet,	integriteit	en	transparantie.	
	
Het	kantoor	legt	zich	toe	op	strafzaken		
(zowel	jeugd	als	volwassenen),	alle	zaken	op	het	gebied		
van	personen	en	familierecht,	
arbeidsrecht,	huurrecht	en	WSNP	zaken.	
Ook	voor	kwesties	als	bijvoorbeeld	erfrecht,		
Burengeschillen,	etc	kunt	u	bij	ons	kantoor	terecht.	
	
Mediation	is	een	speciale	expertise	van	het	kantoor.	
Onder	leiding	van	één	van	onze	terzake	
deskundige	advocaten	vindt		het	mediation	traject	plaats.	
De	uiteindelijke	afspraken	worden	op	een	juridisch		
verantwoorde	wijze	in	duidelijke	en	niet	voor	meer		
uitleg	vatbare	bewoordingen	in	een	overeenkomst	
vastgelegd.	
	
Heeft	u	een	juridisch	probleem?		
Bel	voor	een	gratis	kennismakingsgesprek	met	één	van		
onze	3	advocaten	of	stuur	een	mail!	
	
De	Milliano	Advocaten	en	Mediators	
Rijnstraat	119	Katwijk		T:	071	40	30	15	1				
E-mail:	info@demilliano.nl	

Torenvlietlaan 14, 2235 SM Valkenbur g     Tel: 071 - 401 34 18

 info@hoekstra-wheels.nl

Het adres 

Valkenburg, 

Wassenaar en 

omgeving voor 

verkoop, reparatie 

en vooral service 

van fi ets en scooter
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Hoekstra Wheels uit het dal omhoog

Wij hebben de Valkenburgse vlag in top gehesen. 
Als symbool voor alles wat wij samen met de steun 
van velen bereikt hebben. Als symbool dat wij Hoek-
stra’s nooit en te nimmer opgeven. En als symbool 
dat Valkenburgers elkaar nooit laten vallen.

De eerste weken in ons nieuwe pand zitten erop. 
Wij zijn erg blij met de spontane reacties aanloop en 
de zeer goede verkoop. Mensen die bewust gewacht 
hebben tot onze winkel weer open was en een keuze 
kwamen maken uit ons ruime assortiment fi etsen en 
scooters bedanken wij hartelijk. Tijdens onze Open 
Dag mochten wij honderden felicitaties, mooie woor-
den, cadeaus, bloemen, planten, knuff els en veel lek-
kers voor de inwendige mens ontvangen. Dank!

Cadeaus om bij stil te staan
Onze eigen straat, de Middenweg, bracht gezamen-
lijk een symbolisch kunstwerk: een fi ets op een lange 
bergweg waar onze zware tocht naar de top op be-
schreven is. Bij één cadeau stond de wereld even stil: 
21-02-‘21 staat er op de tekeningen van onze klein-
kinderen, buren en vriendjes. En de omschrijving van 

het verschrikkelijke gebeuren: het slaapfeestje bij de 
buren naast onze zaak om de vakantie in te luiden be-
gon gezellig... Maar de rillingen lopen over mijn rug als 
ik eraan denk wat er had kunnen gebeuren als Jack 
zijn alarm niet was afgegaan... De tekeningen en het 
kunstwerk krijgen een mooi plaatsje in onze nieuwe 
zaak. En gelukkig volgde ook het laatste ‘cadeau’ nog: 
de vergunning om boven de zaak te mogen wonen. 

Tekst Gerrit Hoekstra Foto's Nico van der Nagel

Na een zware strijd 
staat er nu dan toch 

een prachtig gebouw, 
dat met trots onze 
naam draagt: Hoekstra 
Wheels. Waar moeder 
weer broodjes kan 
brengen. Waar iedereen 
buiten reparatie en ver-
koop weer een bakkie 
kan komen doen. Waar 
weer gewerkt wordt en 
lief en leed kan worden 
gedeeld. Maar waar 
vooral gelachen moet 
worden.

  Waarom?

Waarom doen wij dan wat we doen?
Waarom doen we vaak of onze neus bloedt?
Waarom vragen kinderen zich van alles af 
maar stopt dat bij volwassenen?
Waarom lopen we achter de feiten aan?
Waarom stemmen we eigenlijk?
Waarom zijn we zo achteloos?
Waarom wijzen we graag naar anderen?
Waarom kijken we weg?
Waarom doen politici niets van echt belang?

Waarom plakken we pleisters en pakken niets aan 
bij de bron?
Waarom is stilte en rust een luxeproduct geworden?
Waarom hebben we schijt aan later?
Waarom zijn oogkleppen zo algemeen?
Waarom is onze ikke en ego te groot geworden?
Waarom roepen we dat 't mijn tijd wel zal duren?

De antwoorden weten we best wel, 
maar waar beginnen we met de 
oplossingen?
Vraag uw politici: "Waarom?" 
Vraag jezelf ook eens: "Waarom?"
Het milieu gaat ons allemaal aan 
namelijk!

Ons leven glijdt voor onze ogen weg. Beloften 
zullen ons niet redden. Als mijn daad u 

schokt, komt dat omdat u gevoelig en een 
humaan mens bent. Dat u geeft om de dingen 
in deze wereld. Al deze dingen, al deze mensen, 
zullen verdwijnen als we niets doen.

Erik, uw Klimaatburgemeester
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Jumbo Oegstgeest 
Openingstijden

Maandag 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.00 - 20.00 uur
Donderdag 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00 - 20.00 uur

Oegstgeest, Rustenburgerpad 9
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Hart voor Het Valkenburgs pontje II
Wie zijn de nieuwe voorzitter en secretaris van 

Stichting het Valkenburgs pontje nu Jan Bak-
ker en Ineke Ouwehand samen weggevaren zijn? 
En hebben deze opvolgers wel evenveel hart voor 
het pontje? Jan en Ineke vinden dat ze veel mazzel 
hebben met hun opvolgers. Ze zijn hartstikke blij 
dat nieuwe mensen zich om de pont willen bekom-
meren. Zij hebben er vertrouwen in dat het goed 
zit met de toekomst van onze Valkenburgse trots.

Een klein jaar geleden vroeg Valkenburger Jan Bakker 
aan Valkenburger Ab van den Broeke of hij op een bij-
eenkomst in de Roskam iets zou willen vertellen over 
zijn werk als ambulance verpleegkundige. Ab vroeg 
zich uiteraard af wie dan zijn toehoorders zouden zijn. 
Het antwoord was: “Probus, een groep mensen die 
klaar zijn met werken maar die nog niet achter de ge-
raniums willen zitten.” Zo gezegd, zo gedaan. 
De presentatie werd gegeven. Naar tevredenheid. En 
daarmee leek de kous af. Maar niets was minder waar.

Lekker kletsen als voorwaarde
Toen Ab en Jan elkaar opnieuw ontmoetten, zag Jan 
zijn kans schoon. Dit is de korte versie van het ge-
sprek tussen beide mannen: 
Jan: “Jij kunt wel lekker kletsen, wil je voorzitter wor-
den van Stichting het Valkenburgs pontje?”
Ab: “Is lekker kunnen kletsen een voorwaarde? 
En wat houdt de functie dan verder in?”
Jan: “Eén of twee keer per jaar vergaderen, de notu-
len gaan op de zijkant van een bierviltje en de actie-
punten van vier jaar staan op vier A4-tjes.”
Ab: “Dat moet wel te doen zijn. Het is te begrijpen dat 
jij en Ineke na zoveel jaren trouwe dienst willen stop-
pen. Ik ga er even over nadenken.”
In september 2022 kwam Ab een nieuwe Valkenburg-
se vlag brengen om aan het ponthuis te hangen, want 
de oude was versleten. Het was een geschenk, de 
vlag declareren wilde hij niet. Voor Jan was het toen 
duidelijk: “Dan ben jij de nieuwe voorzitter!” Vanaf 1 
januari 2023 was het allemaal in kannen en kruiken. 
Ab bleek dus een iets snellere denker te zijn dan Jan 
(zie pagina 3!). 

Te snel ja gezegd?
Toch heeft Ab zich nog even afgevraagd of hij niet iets 
langer na had moeten denken voordat hij ja zei. Want 
er gebeurde ineens veel in korte tijd. Hij somt op: 
“Er belandde een duofi ets in de Rijn, de overzetgelden 
werden voor het eerst in twintig jaar verhoogd en het 
pontje kreeg een QR code. En het ergst van allemaal: 
het sigarenkistje werd ingewisseld voor een plastic 
exemplaar. Dus het valt allemaal niet mee. Maar we 
gaan er natuurlijk het beste van maken. Ik neem het 
roer over en ga het voorzitterschap voortzetten. Hope-
lijk op dezelfde enthousiaste manier als Jan.”

Sleutel tot succes
Aan de opvolging van Ineke werd ondertussen ook ge-
werkt. En opnieuw bleek Probus de sleutel tot succes. 

De zus van de Valkenburgse Cora de Vries is namelijk 
ook lid van deze club. Zij hoorde daar dat er nog een 
secretaris werd gezocht voor Het Valkenburgs Pontje. 
Zij polste Cora of haar man Gert hier misschien oren 
naar had. Gert de Vries is Valkenburger in hart en 
nieren: check. Hij heeft ruim 46 jaar in de verzeke-
ringswereld gewerkt: check. Hij is onlangs gestopt 
met werken en had geroepen dat hij tijd over had voor 
vrijwilligerswerk: check. Drie plussen dus. Maar helaas 
ook een min. Een grote hobby van Gert is namelijk 
fi etsen, dus hij rijdt altijd om en neemt nooit het pontje; 
het was inmiddels 52 jaar geleden dat hij voor het 
laatst op het pontje had gestaan. Bovendien doet Gert 
al het een en ander aan vrijwilligerswerk. Zo is hij al 
vele jaren actief binnen de Katwijkse Watersport Ver-
eniging Skuytevaert. In 2022 was hij Schipper van het 
Jaar en nu is hij coördinator voor de feestelijkheden 
die plaats zullen vinden vanwege het 60-jarig jubileum. 
Sinds mei 2022 is Gert ook vrijwilliger bij Vereniging 
Oud Valkenburg, waar hij museumdiensten meedraait 
en zich onder andere met oude foto’s bezighoudt. 

Op volle kracht vooruit
Gelukkig hapte Gert toch toe. Want, zo zegt hij zelf: 
“Ik heb nog zeeën van tijd over en schrijven en verga-
deren vind ik leuk. En nieuwe mensen leren kennen 
vind ik nog leuker. Als ik per 1 januari geen secretaris 
was geworden bij het pontje, dan had ik de meeste 
mensen tijdens het af-
scheidsfeestje van Jan en 
Ineke nooit leren kennen!” 
Dus ook de vierde bestuur-
der gaat ervoor zorgen dat 
ons pontje op volle kracht 
vooruit blijft varen. De plek 
van veerman Paul van der 
Boog wordt overgenomen 
door een nieuwe veer-
vrouw: Mies Schoneveld. 
Als wij nu allemaal met 
enige regelmaat het pontje 
nemen -het liefst op zon- 
en feestdagen- dan komt 
het helemaal goed!

Tekst en foto's Ingrid van Oorschot

Jan Bakker en Gert de Vries Ab van den Broeke

Ton Houwaard, Mies Schoneveld
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WAAROM VERDER RIJDEN?

Jouw persoonlijke doe-het-zelf markt 
vind je in Katwijk a/d Rijn!

Wassenaarseweg 15 � 2223 BH Katwijk

071 - 402 96 72 � www.kluswijskatwijk.nl

KlusWijs Katwijk 

Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)

marlene@dune-uitvaartbegeleiding.nl

www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

ü Een vast tarief voor volledig regelen van de uitvaart

ü Geen toeslagen op inkoopprijzen



hols fabriek voor honden- en kattenvoer
Halverwege februari woedde er een grote brand in ons dorp. Vele brandweerkorpsen snelden naar de 

Katwijkerweg om te redden wat er nog te redden viel. Maar om welk gebouw ging het nu eigenlijk?  
En welke bedrijven zaten daar voordat het zo goed als leeg kwam te staan? We gaan terug in de tijd!

uxem schuimplastics fabriek
In 1977 verhuisde de Industrie- en handelsmaatschappij UXEM B.V. van de Herengracht in Amsterdam 

naar de Katwijkerweg in Valkenburg. Het bedrijf hield zich bezig met het maken van schuimplastic 
hondenmanden en kussens die werden verkocht aan dierenspeciaalzaken en groothandels.

In Amsterdam was UXEM te klein behuisd 
en het grotere pand in Valkenburg bood 
eigenaar Allard Berghuis alle ruimte om 
de productie professioneel op te zetten. In 
1983 werd de productie van hondenman-
den en kussens stopgezet en vanaf die tijd 
richtte het bedrijf zich op het versnijden van 
grote blokken schuim in diverse vormen 
voor speciale toepassingen, zoals isolatie, 
geluidsisolatie, verpakken en transport. 

In 2002 was er meer ruimte nodig dan 
Valkenburg kon bieden en aan het 
einde van dat jaar verhuisde UXEM 
naar een nieuw pand in Lelystad. 
Daar was genoeg ruimte voor de gro-
te blokken schuim en zat het bedrijf 
centraler. Sindsdien staat het pand in 
Valkenburg 'leeg' en nu is er dus een 
deel van het pand afgebrand. Mogelijk 
verrijzen hier op termijn woningen.

In 1947 kwam Hols N.V. fabriek van honden- en 
kattenvoeders vanuit een woonhuis in Den Haag naar 
Valkenburg. Directeur L. Berghuis kocht een stuk 
grond van 3.000 m² aan de Katwijkerweg en liet daar 
een nieuwe fabriek bouwen op 500 m². Er werd be-
gonnen met drie man personeel. Een jaar later werk-
ten er zeven mensen en dit aantal groeide 
uit tot zeventig werknemers. Het fabrieks-
pand werd uitgebreid naar 2.500 m²; de 
overige 500 m² was nodig voor transport. 

In 1970 werd in Valkenburg 
en Katwijk gezocht naar 
mogelijkheden om verder 
uit te breiden, want het 
liefst was de directeur met 
zijn bedrijf in de Randstad 
gebleven. Maar dat lukte 
niet. In Lelystad was wel 
voldoende grond beschik-
baar. In 1972 verliet Hols 
ons dorp en verhuisde naar 
nieuwbouw in Lelystad.

Foto's Hols: Vereniging Oud Valkenburg, A.H. 

de Wit, tekst/samenstelling Ingrid van Oorschot 

Foto's brand: Linda Smit-van den Berg,

tekst/samenstelling Ingrid van Oorschot 

De brand brak uit aan de kant van de Rijn De brand vanaf de Katwijkerweg



valkenburgse nostalgieslagerij van kesteren

Weinig Valkenburgers zullen nog weten dat er een slagerij heeft gezeten op 
een andere plek in het dorp dan aan de Broekweg. T

oorlog bevond de Valkenburgse slagerij zich nog iets dichter bij de Rijn dan nu. 
Deze slagerij droeg de naam Van Kesteren. De slagerij aan de Broekweg 
heeft verschillende namen gedragen: V

In dit artikel gaan we teug in de tijd van de V

In 1924 begon de in Lisse geboren en getogen Arie 
(Adrianus) van Kesteren (1898-1984) samen met zijn 
vrouw Bertha Kranenburg (1900-1993) aan de Val-
kenburgsche weg 103 (nu Hoofdstraat): Rund- en 
varkensslagerij A. van Kesteren. Daar waar nu de 
grote kastanjeboom staat bij het pontje. Een foto hier-
van vindt u links onderaan deze pagina. 

In de oorlog werd slagerij Van Kesteren door een 
Hollandse granaat vernield. Tijdens de wederopbouw 
ruilden Arie en Bertha hun oude grond voor een stuk 
grond aan de overkant: Broekweg 2. Dit was een 
slimme zet, want het nieuwe stuk grond lag hoger en 
de stand van de zon was gunstiger voor de slagerij. 
Het echtpaar kocht er nog een strook grond bij tot 
aan de oude brandweerkazerne, waar toen een ge-
vangenis en een snoepwinkeltje stonden. Arie had 
toekomstvisie. Hij liet niet alleen een woonhuis en 
een slagerij herbouwen, maar hij liet ook de schuur 
op hoogte van slachten brengen; zo hoog dat er een 
koe kon hangen. Zelf heeft hij daar uiteindelijk geen 
gebruik van gemaakt, maar zijn opvolgers wel. Bertha 
hielp in de winkel. Ze noemde zichzelf de slagers-
knecht, maar het leukst vond ze de omgang met de 
klanten. Kinderen kregen Arie en Bertha niet. 

Koeienhandel en uitbeenwerk
In 1950 moest Arie voor langere tijd opgenomen wor-
den in het ziekenhuis. Hij was toen gedwongen zijn 
winkel en woonhuis over te dragen aan een opvolger. 
Arie en Bertha gingen in een oud boerderijtje aan de 
Marinus Poststraat wonen. Toen Arie voldoende her-
steld was, ging hij in de koeienhandel werken. Ook 
stond hij zijn opvolgers met raad en daad bij en been-
de hij nog wel eens koeien en varkens uit. Toen het 
boerderijtje aan de Marinus Poststraat gesloopt werd, 

verhuisden Arie en Bertha naar de Middenweg 10.

slagerij van tolDe opvolger van Arie van Kesteren in 
1950 was de in Hazerswoude geboren 
en getogen Cees (Cornelis) van Tol 
(1921-2011). Hij was getrouwd met 
Ina Ottevanger (1924-2020), die 
vliegende keep was in de winkel. 
Hun werknemers, waren onder meer 
Corrie Bol en Anton van Dorp. 

Cees, zelf slagerszoon, werd midden 
in de crisistijd door zijn vader op 11-
jarige leeftijd al tot het vak geroepen. 
De vrije beroepskeuze die voor hem 
niet was weggelegd liet hij wel aan zijn 
kinderen: Leon (1952), Yvonne (1953), 
Marjan (1955) en René (1957). Ze 
werden geen van allen slager, maar 
sprongen op drukke zaterdagen wel bij.

Een koe en een varken
Van Tol was een ambachtelijke slage-
rij met specialiteit in fi jne vleeswaren 
en worstsoorten. In de vleugel aan de 
Hoofdstraat lag achter de winkelruimte 
het slachthuis, waar iedere week op 
maandagnacht een koe en een varken 
werden geslacht. Cees stond vroeg op 
en deed 's avonds de boekhouding.

Foto's Vereniging Oud 
Valkenburg, familie Van Tol, 
familie Timmers en Johan 
van Dam, samenstelling 

Ingrid van Oorschot

Tot eind jaren 60 zag de winkel er zo uit. 
Achter de toonbank hingen de halve var
kens en koeien. Wat klanten nodig had-

den, werd daarvan genomen. Het meeste 
vlees hing uit het zicht, in de koelcel. 

Betrekkelijk weinig mensen bezochten 
de winkel. Het verkoopsysteem werkte 

via ‘horen en brengen’
klanten thuis: potloodje achter het oor 
van de transportfi etsbestuurder en een 
rieten mand-met-klep vóór op het stuur
Zoals op de kleine foto links boven de 
jonge Cees zelf de bestellingen thuis- 

bezorgde. Alles ging op rekening.



valkenburgse nostalgie slagerij timmers

Edwin, 
Cees, 
Elma, 
(klein-)
zoon 
Bart 

(1999, 
nu 

bakker)  
en An-
gelique 

in 
2001

alkenburgers zullen nog weten dat er een slagerij heeft gezeten op 
een andere plek in het dorp dan aan de Broekweg. Toch is dat zo. Voor de 

alkenburgse slagerij zich nog iets dichter bij de Rijn dan nu. 
an Kesteren. De slagerij aan de Broekweg 

heeft verschillende namen gedragen: Van Kesteren, Van Tol en Timmers. 
In dit artikel gaan we teug in de tijd van de Valkenburgse slagerijen.

slagerij van tol Rond 1970 kocht Cees zelf nog wel 
vee, maar dat werd tot zijn opluchting 
voortaan op het abattoir in Leiden ge-
slacht. De winkel kon vergroot worden 
en centraal hierin werd een monumen-
tale toonbank opgesteld; iets moderns 
in die tijd (zie de zwart-wit foto hierbo-
ven). Klanten bezochten zelf de winkel 
en maakten daar hun keuze. Behalve 
rund- en varkensvlees werden ook sla-
vinken, hamburgers, kipsaté en luxe 
vlees voor barbecue en fondue ver-
kocht. De prijswinnende zelfgemaakte 
rookworst, op eikenhoutkrullen gerookt 
met jeneverbes aroma, was eveneens 
populair bij de klanten. 

Concurrentie en versleten knieën 
De concurrentie werd groter toen er in 
1980 een supermarkt in het dorp kwam 
en er in Leiden fl ink gestunt werd met 
kiloknallers. Ook speelde bij Cees slij-
tage aan de knieën op. Daarom deed 
hij in 1983, op 63-jarige leeftijd, de 
zaak van de hand na 52 jaar hard 
werken. Cees bezocht, net als zijn 
voorganger Arie, zo lang als dat ging 
dagelijks de slagerij van zijn opvolger.

In 1983 vond Cees van Tol een opvolger in de persoon 
van Cees Timmers (1943). Net als zijn vrouw Elma 
Den Dulk (1945-2008) werd hij geboren in Katwijk. 
Cees kwam uit een slagersfamilie en Elma uit een 
bakkersfamilie. Ze trouwden in 1968 en kregen drie 
dochters: Brenda (1969), Angelique (1971) en Chantal 
(1972). Daarna verhuisde het gezin naar Rijnsburg.

ot eind jaren 60 zag de winkel er zo uit. 
Achter de toonbank hingen de halve var-

at klanten nodig had-
den, werd daarvan genomen. Het meeste 

vlees hing uit het zicht, in de koelcel. 

Betrekkelijk weinig mensen bezochten 
de winkel. Het verkoopsysteem werkte 

via ‘horen en brengen’ bij de vaste 
klanten thuis: potloodje achter het oor 
van de transportfi etsbestuurder en een 
rieten mand-met-klep vóór op het stuur. 
Zoals op de kleine foto links boven de 
jonge Cees zelf de bestellingen thuis- 

Alles ging op rekening.

Cees met zijn eerste medewerkers 
Anneke Slootweg en Ineke v.d. Zwart

Opvolgers Angelique en Edwin
Deze kind- en klantvriendelijke houding staat bij de 
opvolgers van Cees nog steeds hoog in het vaandel. 
Dochter Angelique en schoonzoon Edwin Ouwersloot 
(geboren in 1968 in Valkenburg en zoon van Jan Ou-
wersloot en Nettie Sluijter) hebben voor de kleintjes 
zelfs een speeltafel aangeschaft. Toen zij tussen 1999 
en 2001 de winkel overnamen, was er het een en an-
der aan vernieuwing toe en werd de keuze gemaakt 
om drastisch te verbouwen. Om de winkel toch door te 
laten draaien vertrokken Cees en Elma naar hun cara-
van in Oostenrijk en werd de winkel tijdelijk verplaatst 
naar de huiskamer van het woonhuis. Kort daarna 
zijn Cees en Elma boven de winkel gaan wonen en is 
bakker Teun den Dulk beneden een winkel begonnen. 
Deze zomer bestaat slagerij Timmers 40 jaar.

Edwin en vader Jan 
aan het slachten

In de zomer van 1983 werd het woonhuis aan de 
Broekweg betrokken en werd daar Keurslagerij C. 
Timmers geopend. Cees had zich gespecialiseerd in 
worstenmakerij en productontwikkeling. In 1984 wilde 
hij een product met een andere 'bite' ontwikkelen. 
In samenwerking met een kruidenleverancier die een 
laboratorium had om dingen uit te proberen, is de 
grillworst ontstaan. Een Valkenburgs product dus. 
Alle kinderen die met hun moeders meekwamen naar 
de winkel, kregen een plakje worst achter het klap-
deurtje. Terwijl de kinderen op het trapje achter de 
toonbank zaten konden de ouders rustig hun inkopen 
doen; ze hoefden zo niet bang te zijn dat hun kroost 
de weg op zou rennen. 
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TTiimmmmeerr  ––  eenn  AAaannnneemmeerrssbbeeddrriijjff 

Laat uw klus niet langer liggen, bel voor 

reparatie van houtrot, raam- en deurkozijnen 

vervangen, tuin, schuur/pergola’s, riolering, alle 

soorten verbouwingen en aanpassingen en nog 

veel meer! 

Werkplaats: Katwijkerbroek 39c 

2223 HA Katwijk 

0066--5533993311886622  

Eén nummer voor al uw klussen!   

www.aannemersbedrijfwinters.nl  

Begin uw dag fris met
een schone werkplek.

www.kenokatwijk.nl

Sluisweg 16 – Katwijk (071- 4016400)

K&O Katwijk

Folkconcert in ‘t Zandgat

13 mei: Nigun

Uit-De-Kunst-Bus brengt u 

naar ‘Amare’ in Den Haag

16 mei: Opera  Fidelio

Leuke cursussen te doen in de maanden mei en 

juni. Schrijf je nu in!

 Ontdek de wereld van de gedistilleerde drank

 Het hooggevoelige kind

 Vinologie zomerwijnen

 Ikebana, introductiecursus

 Fotografie voor gevorderden

 Marifonie

 Hooggevoeligheid, van last naar kracht



verfspuiten en lakstiften

Wout Post is in 1938 geboren in het Overijsselse Sint 
Jansklooster. Hij verhuisde kort na zijn geboorte naar 
Rijnsburg omdat zijn vader Henk daar als predikant 
beroepen werd. Daar werd, ook in 1938, Ria van 
Egmond geboren; haar familie had een potgrondbe-
drijf. Wout en Ria kregen verkering toen de meisjes-
vereniging en de jongelingsvereniging van de kerk 
samengevoegd werden. In 1964 trouwden ze. Omdat 
er niet genoeg huizen waren, gingen ze in de pastorie 
van de kerk wonen. Toen Ria zwanger was, kwam er 
een benedenverdieping -en later het hele huis- vrij in 
Oegstgeest. Hier werden dochter Lisette (1966) en 
zoon Harmen (1970) geboren. In 1971 verhuisde het 
jonge gezin naar de Hoofdstraat 14-16 in Valkenburg. 
Dit was het voormalige huis met praktijkruimte van 
dokter van Delft en zijn vrouw Trijntje (een zus van 
Wout). In 1972 werd hier dochter Hilda geboren.

Het eerste huis aan de Joghtlaan
Wout studeerde economie en kon wel wat geld gebrui-
ken. Zijn broer Jan had een autospuiterij en vertelde 
dat klanten wel eens kwamen vragen om kleine hoe-
veelheden lak om plekjes op hun auto bij te tippen. 
Samen richtten de broers Handelsonderneming Post 
op. In de garage van vader werden busjes gevuld en 
verf opgeslagen. Vanuit huis en door op pad te gaan 
werd de verf verkocht. In de opkamer van het grote 
huis aan de Hoofdstraat zette Wout zijn bedrijfje voort. 
Later huurde hij er een schuur bij op de hoek van de 
Broekweg en het plein. Eind jaren 70 kochten Wout en 
Ria een stuk grond van de gemeente waarop ze een 
woonhuis en een bedrijfshal lieten bouwen. Dit werd 
het eerste huis aan de Joghtlaan in Valkenburg, 
naast de bestaande Zuid Hollandse Loonbedrijven 
van Gerard Spiering en Loodgietersbedrijf Heems-
kerk. Toen Wout en Ria dit huis eind 1978 betrokken, 
hadden ze vrij uitzicht op de duinen van Katwijk.

Van Valkenburg naar Steenwijk en Wolvega
Toen het bedrijf aan de Joghtlaan uit zijn jasje dreigde 
te groeien, wilde Wout in Katwijk grond bijkopen. Maar 
daar gaf burgemeester Bos geen toestemming voor 
omdat het bedrijf als ‘gevaarlijk’ werd gezien. Daarom 
ging Wout over de grenzen van Zuid-Holland kijken. 

Vlakbij Steenwijk in Overijssel nam hij een failliete fa-
briek over die spuitbussen maakte. De machines die 
hij nodig had, nam hij mee naar een industrieterrein in 
Steenwijk. Wout leerde hoe je spuitbussen moest ma-
ken en zette zijn eigen merk in de markt: MoTip. Waar 
hij eerst spuitbussen in grote hoeveelheden af moest 
nemen van het bestaande merk Tek in Engeland, kon 
hij nu zelf zijn eigen benodigde hoeveelheden maken. 
MoTip ging steeds beter lopen en al gauw was er meer 
ruimte nodig. Gesteund door Hans Wiegel, de com-
missaris van de Koningin in Friesland, liet Wout begin 
jaren 90 een nieuw bedrijf in Wolvega bouwen, waar 
volop mogelijkheden waren om verder uit te breiden. 
Dit succesvolle bedrijf heeft Wout in 1999 verkocht, 
maar bestaat nog steeds. Ten tijde van de verkoop had 
MoTip meer dan 900 medewerkers, verkoop in 55 lan-
den en eigen vertegenwoordiging in 13 landen.

Vriendinnen uit de oudercommissie
In 1998 nam Wout een bedrijf in Nederland en twee 
bedrijven in Duitsland over. Dit ging makkelijk omdat 
MoTip de markt veroverde met het Compact Systeem, 
een systeem op basis van een kleurenwaaier waarin 
bijna altijd een passende kleur te vinden was. Ria had 
hier veel werk ingestoken door onder andere origine-
le lakstalen van auto's met elkaar te vergelijken. De 
winkeliers waren hier heel blij mee, want dit systeem 
kostte ze veel minder ruimte. Bovendien kregen ze er 
een rek bij waar ze de spuitbussen mooi op konden 
etaleren. Hier konden ook de kleine lakstiften aan han-
gen die in Valkenburg werden gemaakt. Deze werden 
gevuld door Ria en haar vriendinnen uit de oudercom-
missie van de lagere school. Zelfs in Amerika was er 
vraag naar de lakstiftjes; daar werden ze gebruikt om 
naaldhakken van damesschoenen bij te werken.

Brandweeroefeningen
De brandweer oefende elke maand in het bedrijf aan 
de Joghtlaan. Eén keer ging het mis. De brandweer 
gebruikte een soort paraffi  ne om rook te maken en dit 
olieachtige goedje was op alle lakstiften terechtgeko-
men. Deze moesten allemaal weggegooid worden. 
Tot ongeveer 1998 zijn de lakstiften van MoTip in ons 
dorp gemaakt. Daarna lieten Wout en Ria een groter 
huis bouwen op hun eigen grond, waar ze in 2000 gin-
gen wonen. Wout wilde eigenlijk wel graag verhuizen 
naar het Noorden van het land, maar Ria wilde niet 
meer weg uit Valkenburg. Ze wonen er nog steeds.

MoTip is een internationaal bekend merk van 
autolakken. Het zou zomaar kunnen dat u het 

wel eens heeft gebruikt zonder te weten dat het 
in de vorige eeuw bedacht en ontwikkeld is door 
twee mensen uit Valkenburg: Wout en Ria Post.

Interview Ingrid van Oorschot, foto's Wout en Ria Post  

Hoek Broekweg/pleinHoofdstraat 14-16



14

Volg ons op

WWW.VDNAGELHOVENIERS.NL

Badstraat 11 • Katwijk aan Zee •  T  071 4013284  
 www.juwelierparlevliet.nl
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FotoFoto
paginapaginaFlora &

fauna
in Valkenburg!

Foto's groen kader Esther van Delft  zwart kader Arjan Koning

Gewone pad
Ze blinken niet uit in schoonheid met hun saaie bruine vel 
vol wratten. Het vrouwtje is een stuk groter dan de man, die 
zich tijdens de paartijd stevig vastklemt op de rug van zijn 
gade. Zodra de winterslaap voorbij is ,vanaf februari/maart 
begint de paddentrek waarbij soms grote afstanden worden 
afgelegd om bij de poel, sloot, of vijver te komen waar ze 
zelf geboren zijn. Eenmaal daar aangekomen worden de 
eitjes in een lang snoer uitgescheiden om direct door het 
mannetje te worden bevrucht. Een eisnoer bevat 3000 tot 
8000 eitjes. Die overleven lang niet allemaal. Vissen vinden 
die bittere eitjes niet lekker, maar eenmaal uitgegroeid tot 
kikkervisjes zijn ze een lekker hapje voor allerlei vogels.

Nijlgans
De Nijlgans 
of Egypti-
sche gans 
is een op-
vallende 
verschijning 
met z'n 
zuurstokrose poten en kleurige verenkleed. Sinds de jaren 60 
komen ze voor in Nederland en dan met name hier in het wes-
ten en langs de grote rivieren. Het zijn van oorsprong ontsnapte 
of vrijgelaten siervogels die te boek staan als exoot. Broedtijd is 
van eind maart tot eind mei. Dat doen ze in onder struiken langs 
het water, in boomholtes of in oude nesten van reigers. Zelfs 
een ooievaarspaal vinden ze oké. Kom vooral niet in de buurt 
van het nest. Ze verdedigen hun kroost en territorium met veel 
lawaai en agressie.

Meer van dit soort foto's vindt u op Facebook: Valkenburg "Natuurlijk"

Hazen
Op het voormalig vliegkamp zijn ze nog te spotten: Hazen. In het voorjaar is het tijd om voor nageslacht te zorgen, ook 
wel rammeltijd genoemd. De mannen (rammelaars) rennen achter de loopse vrouwtjes( moer) aan. De concurrentie is 
groot en dat uit zich, in ware bokswedstrijden. Het gaat er heftig aan toe. Ook het vrouwtje laat een staaltje vechtlust zien 
door al te opdringerige mannen een fl ink pak rammel te geven. Een spectaculair gezicht!

Tekst Heleen Schoneveld

Torenvalk
We zien ze trots op het wapen van Valkenburg zitten: twee Valken op 
een gezellig torentje. De Valk is een kleine roofvogel die zich thuis 
voelt in open tot halfopen land. Ergens waar voldoende muizen zijn, 
daar is ook de Valk. Ze hebben het vermogen om urinesporen van 
muizen te detecteren en weten dus precies waar hun lunch zich be-
vind. Die 'lunch' komt  namelijk om de twee uur uit hun holletje om gras 
te eten. Meneer Valk weet dat feilloos en hangt al biddend ( stilstaand 
vliegend) boven de nietsvermoedende muizen. Na een duikvlucht 
wordt met krachtige poten een lekkere veldmuis fi jngeknepen en mee-
genomen naar een rustig plekje om opgepeuzeld te worden. Toren-
valken bouwen zelf geen nest en nestelen ook niet meer in torens. De 
voorkeur gaat uit naar alleenstaande bomen met een verlaten kraaien-
nest of een speciale, door de mens vervaardigde torenvalk-nestkast.
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Katwijkerbroek 27 2223XN Katwijk | 06-24772961

www.carsbytjeerd.nl | info@carsbytjeerd.nl

BIJ CARS BY TJEERD KUNT U TERECHT VOOR:

APK

ONDERHOUD

REPARATIES

AUTOSCHADE

LPG REPARATIE

Cars by Tjeerd is een vakkundige en professionele 

autogarage waar u terecht kunt voor APK, reparatie, 

onderhoud en diverse occasions.

Kwaliteitsmerken voor de beste prijs

Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens

Pergola zonweringen en uitschuifbare overkappingen

Uw specialist in 

Valkenburg e.o. voor 

zonwering met een 

natuurlijke uitstraling

Behoud van natuurlijke uitstraling woning / tuin

Vrijblijvend advies en offerte bij u thuis

  

‘Géén moment 

zonder spanning…’ 

tijdens het Bio Based 

(ver)bouwen… 

dat is ook toekomst 

en wint vertrouwen… 
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Reünie brommer- en biervrienden
Begin 2023 troff en een aantal ‘oude Valkenburg-

se stapvrienden’ uit de jaren ’70 elkaar tijdens 
een verdrietige omstandigheid. Dit contact was 
wel direct aanleiding om een kleinschalige reünie 
te organiseren en oude avonturen weer eens op te 
rakelen. De vrienden vinden het leuk om een aan-
tal foto's met hun dorpsgenoten te delen.

Gert de Vries: "We kunnen rustig stellen dat dit in 
combinatie met een goed gekoeld biertje erbij bijzon-
der goed geslaagd is. Wat een ongeloofl ijk gezellige 
avond! Jammer genoeg konden een paar brommer- 

Wilt u ook iets delen     met uw dorpsgenoten? 

en biervrienden er om medische redenen niet bij zijn. 
Hopelijk volgende keer beter. Hoe dan ook is dit eve-
nement voor herhaling vatbaar, liefst in een ruimere 
leeftijdsgroep, zodat er gerekend kan worden op een 
wat grotere opkomst. Wordt dus voor 99% vervolgd…"

Zoek de verschillen
Aanschouw de twee foto’s van de aanwezige knappe 
mannen (iets meer kilo’s en wat minder haar) in de-
zelfde samenstelling en volgorde in zowel de jaren 70 
van de vorige eeuw als in februari 2023. Op de laatste 
foto staat het hele aanwezige gezelschap van 2023.

Van links naar rechts 

op de foto hiernaast:

Marja Hoekstra, Willem Ooms*, 

Flip Parlevliet, Cora de Vries, 

Auke Hoekstra, Gert de Vries, 

Anja Noort, Dicky Hoekstra, 

Albert Noort, Willem de Wit, 

Carla de Wit, Gerrit Hoekstra 

en Kees Imthorn

Van links naar rechts 
op beide foto's boven:
Willem Ooms*, Flip Parlevliet, 
Gert de Vries, Albert Noort, 
Willem de Wit en Gerrit Hoekstra

Vroeger zag je de Vlaamse gaai niet vaak, maar deze 
winter was dit een alledaagse tuingast in Valkenburg

Alledaagse tuingast Slagersgezin van Tol

In 2010 was ons gezin nog compleet. V.l.n.r.: René, 
Yvonne, moeder Ina, vader Cees, Marjan en Leon van Tol 

Mail het dan naar:      redactiezov@gmail.com

Jaap Dubbeldam Leon van Tol

* Het was heel fi jn dat Willem Ooms erbij was ondanks zijn langslepende medische klachten. Tot onze grote spijt is hij 15 
maart jl. overleden. In overleg met Willem (op voorhand) en met zijn kinderen is akkoord gegeven voor deze publicatie.
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Voorjaar buiten en binnen Theater in Valkenburg

Wist u dat ons mooie Valkenburg ook een toneel-

vereniging rijk is? Mimiek's Theater repeteert al 

een aantal jaren met verschillende groepen in onze 

eigen ruimte in Het Dorpshuis. Daar in de theaterzaal 

brengen we dan ook een aantal keren per jaar mooie, 

grappige, spannende, ontroerende en leuke stukken. 

Leden van 10 tot 68 jaar halen bij ons plezier uit speloefe-

ningen en het spelen van de meest uiteenlopende toneel-

stukken. Ben je benieuwd of toneelspelen iets voor jou is? 

We nodigen je van harte uit om contact op te nemen en 

eens een avond te komen kijken bij een van onze groepen: 

maandagavond - jongeren (17-21 jaar), dinsdag- en donder-

dagavond - volwassenen, vrijdagavond - jeugd (13-16 jaar), 

zaterdagochtend - jongste leden (10-12 jaar). Ook mensen 

met affi  niteit met licht, techniek of decor zijn welkom!
De theateragenda voor de rest van 2023 ziet er als volgt uit:

Mei: volwassengroep speelt ‘Midzomerstrandkomedie’.

Juni: jeugdspelgroep speelt eigen stuk in besloten kring.

Oktober: jeugd-

groep speelt de 

kindervoorstelling 

Rapunzel.

November:

volwassengroep 

speelt stuk waar-

voor de repetities 

binnenkort starten.

Foto Paul van HoutenTekst Mimiek's Theater

www.mimiekstheater.nl

Tekst Marjolein Zwaan

Vrijdagavond 17 maart werd er in de Hervormde kerk 

een talentenveiling gehouden en zaterdag 18 maart 

stonden de deuren open voor de voorjaarsmarkt. Het 

was op deze dag voorjaar buiten, maar ook binnen.

Tijdens de markt werden bloemen, planten, handgemaak-

te cadeauartikelen, tweedehands boeken en speelgoed 

verkocht. Kinderen konden spelletjes doen of zich laten 

schminken. Men kon ontspannen 

in de beautysalon of de inwendige 

mens verzorgen met wat lekkers. 

Het waren geslaagde dagen met 

veel gezelligheid en een fantasti-

sche opbrengst van € 12.000,- 

voor het onderhoud van het kerk-

gebouw, met name het vernieu-

wen van de glas-in-loodramen.

VAN LEEUWEN
K L I M A A T B E H E E R S I N G

(06) 48 08 13 29

info@vanleeuwenklimaatbeheersing.nl

www.vanleeuwenklimaatbeheersing.nl

Woensdag 3 mei Jeangu Macrooy 
Zanger (Songfestival) geeft college voor 
jong en oud over de waarde van vrijheid. 
20.00 uur, Hoofdbieb Katwijk, €10,50/8,50/3-.

Donderdag 11 mei Thomas Olde Heuvelt 
Nederlands thriller- en fantasyschrijver geeft 
een lezing uit zijn spannende oeuvre. 
20.00 uur, Hoofdbieb Katwijk, €10,50/8,50.

Woensdag 17 mei Annie MG Schmidt feest
Voorstelling Jip en Janneke, lezen, knutselen, 
speurtocht: kinderen 2-8 jaar met begeleiding. 
14.30-16.00 uur, Hoofdbieb Katwijk, gratis.

Info? www.bibliotheekkatwijk.nl

tijdens

BESTEL 
ONLINE

Katwijk, Rijnsburg, 

Valkenburg, Oegstgeest

www.echtebakkerdendulk.nl
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Agenda april, mei, juni en juli

Zaterdag 17 juni wordt de jaarlijkse Open Tuinen Dag 
georganiseerd. Anita en Esther zijn op zoek naar 

enthousiaste tuineigenaren in Valkenburg, die het leuk 
vinden om hun tuin een dagje open te stellen. 

Houdt u van tuinieren en heeft u een tuin waar u ook an-
deren van wilt laten meegenieten? Doe mee en geef je op. 
Twijfelt u nog? Geen probleem! Het bestuur komt graag 
langs om u over de streep te halen. Voor de duidelijkheid: 
het gaat niet om de grootte van de tuin, maar om het plezier 
dat u beleeft van uw tuin. Doet u mee? Ja toch!
U kunt mailen of bellen: opentuinendag@outlook.com
Anita Timmer 06 51724120, Esther Hilgerson 06 53533141.

Deelnemers gezocht!

Zaterdag 22 en zondag 23 april
jubileumfeest 'In vuur en vlam'
Stichting Historisch Brandweerma-
terieel viert haar 40-jarig jubileum 
bij Stoomtrein Katwijk Leiden. 
Te zien? Oude en prachtig gerestau-
reerde brandweerwagens, hand- en 
motorspuiten en (digitale) exposities.
Voor kinderen? Demonstratietafel 
met Playmobil brandweermodellen, 
rit in rode brandweertrein met 
zwaailicht en sirene, verkleden als 
brandweer, zelf een brand blussen.
En verder? Uitgebreide infomarkt, 
stand met brandweer merchandising, 
horeca. De stoomtreinen rijden de 
hele dag rond het hele Valkenburgse 
Meer (!) zonder dienstregeling en 
stoppen voor diverse demonstraties. 
Kaarten reserveren? Vooraf via 
www.stoomtreinkatwijkleiden.nl 
Alleen met een reservering heeft 
u gegarandeerd toegang! 
Waar? Stoomtrein Katwijk Leiden, 
J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg.

Nu t/m woensdag 31 mei expositie 
'Marinus Post' Ver. Oud Valkenburg
Een van de straten in Valkenburg is 
de Marinus Poststraat. Maar wie was 
deze Marinus Post en waarom is er 
een straat naar hem vernoemd?
Wat? Een kleine expositie geeft helder-

heid. Zeven panelen 
geven een impressie 
van het leven van 
Marinus, dat in 1902 
in Hollandscheveld 
begon en eindigde 
in 1944 in Alkmaar 
met zijn executie. 
Ze vertellen over de 
hulp die hij bood aan 

joodse onderduikers in zijn boerderij in 
Kampen, zijn vlucht naar Rijnsburg en 
zijn activiteiten als verzetsstrijder, in het 
bijzonder die in Katwijk en Valkenburg. 
Ook de gevolgen voor zijn familie ko-
men aan bod in de expositie.
Waar? In de hal van Het Dorpshuis in 
Valkenburg. Tijdens openingstijden 
van Het Dorpshuis. Gratis toegang.

Zaterdag 17 juni vlottenbouw JIVAK
Lekker aan je eigen vlot bouwen en 
daarna de tocht der tochten varen 
die je niet snel zal vergeten. Veilig-
heid staat voorop: begeleiders en 
KRB aanwezig. Start 10 uur. 
Voor wie? Kinderen vanaf 10 jaar 
met zwemdiploma. 
Inschrijving? Castellumplein donder-
dag 8 juni tussen 16.00 en 19.00 uur.
Kosten? € 3 p.p. incl. broodje JIVAK.

Samen koffi  e drinken
Voor veel mensen is het inloophuis al niet meer weg 

te denken. Voor onze dorpsgemeenten een plek van 
ontmoeting waar je een praatje kunt maken, maar waar 
je ook terecht kunt met je vragen en zorgen. 

Gezelligheid voor jong en oud. De eerste en derde woens-
dag van de maand kunt u terecht op wisselende locaties. 
Van 10.00-11.30 uur staat de koffi  e/thee voor u klaar.

19 april: Hervormde kerk
Castellumplein 1
3 mei: De Lichtbron 
Lambrechtsveld 19

Donderdag 4 mei Dodenherdenking
en vrijdag 5 mei Bevriijdingsdag
Programma Oranjevereniging(en).

17 mei: Het Trefpunt 
Hoofdstraat 35
7 juni: Hervormde kerk 
Castellumplein 1

Voor meer informatie of als u graag 
opgehaald wilt worden, kunt u bellen naar:
Nel Rijneveld 06-13354434 / 071-4015999  
Gea de Vries 06-46899857
Esther Miedema 06-23811393

Donderdag 27 april Koningsdag
Programma Oranjevereniging.

Woensdag 3 mei kinderfi lm bieb
Film over een knorrend varkentje 
dat zich niet aan de regels houdt. 
Voor wie? Kinderen vanaf 6 jaar.
Waar? Het Dorpshuis Valkenburg.
Hoe laat? 14.00-15.30 uur. Gratis.
Info? www.bibliotheekkatwijk.nl

Zaterdag 3 juni landelijke bunkerdag
Start bij de Koude Oorlog-bunker 
van SHVV (vanaf 10 uur). Koop hier 
een polsbandje dat toegang geeft tot 
alle deelnemende bunkers. Woon de 
demonstratie versturen van morse-
berichten met een seinsleutel bij.
Info? www.vliegveldvalkenburg.nl 
www.bunkerdag.nl 
Kosten? Pols-
bandje € 7,50, 
4-12 jaar € 4,-, 
tot 3 jaar gratis.
Waar? SHVV, 
Marinevliegkamp 
250 Valkenburg.

Dinsdag 11 juli en woensdag 
12 juli hutenbouw JIVAK
Kinderen die timmeren, zagen, pas-
sen en meten totdat ze een mooie 
hut hebben gemaakt. Daarna volgt 
taxatie en verkoop bij opbod tijdens 
een gezellige bijeenkomst met ou-
ders, opa's en oma's. Bij mooi weer 
kan er worden gezwommen in het 
grootste zwembad van Valkenburg!
Voor wie? Kinderen vanaf 6 jaar.
Inschrijving? Castellumplein woens-
dag 21 juni tussen 16.00 en 19.00 uur.
Kosten? € 15 p.p. incl. eten/drinken.
Info? Erik Kortekaas, tel. 06 23982253
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Hans GravekampHISTORISCH CORRECT... (op z’n Valkenburgs)

www.hansgravekamp.nlTimo van Oorschot

Hopelijk leggen ze 
net zoveel grote eieren

als vorig jaar!

Het voorjaar komt er weer aan,
de ooievaars zitten alweer 

op het nest!

1 jaar eerder...

gevonden!

Stuur uw foto's per mail naar: redactiezov@gmail.com of doe ze in de brievenbus bij Middenweg 14. Dank u!

We hebben op de redactie nog geen 
foto mogen ontvangen van de volle-
dige zuil met tegels die tot 1977 bij 

de ingang van Potterie Ravelli stond. 
Maar er is wel een tweede afbeel-
ding boven water gekomen van 

één van de vijf werknemers: 
Rob den Tonkelaar. ►

Als toegift kregen we een tip over 
een Ravelli buitenlamp (lantaarn) die 

ergens in Valkenburg zou hangen. 
◄ En jawel... gevonden!


