
Oosterlee, een oud Valkenburgs raadslid, 
die vele jaren het toenmalige Zicht op Valken-

burg maakte/stencilde. Na het oprichten 
van de Stichting zijn er een acquisiteur en 

redacteur gekomen en is de bezorging 
georganiseerd tot stand gekomen.
Wijkraad Valkenburg heeft dit 
jaar één nieuw lid in haar gele-
ding mogen verwelkomen (Ga-
lith Mol), maar kent verder nog 
steeds twee vacatures. Daarom 
ook hier nogmaals de oproep: 
“Hebt u interesse, meld u aan!!”
Hoewel we in Valkenburg rijk 
zijn aan verenigingen, vraagt 
dit ook veel vrijwilligers. Want 
iedereen weet: activiteiten en 
uitgaven komen niet van zich-
zelf tot stand. Iedereen kent 

ook het spreekwoord: 'Vele han-
den maken licht werk', dus...

Komende maanden kennen we weer 
de periode van vieren en gedenken. 

Zo zullen we elkaar hopelijk weer ont-
moeten bij de Christelijke feestdagen 

Pasen (voor de verschijning van dit nummer 
van Zicht op Valkenburg), Hemelvaartsdag en 

Pinksteren. En mogelijk op Koningsdag of tijdens 
Dodenherdenking op 4 mei. Ook staat er dit 
jaar, op zaterdag  20 juni, weer een Markt 
Groot Valkenburg gepland. De Wijkraad 
hoopt zich daar ook weer te presenteren. Op 
pagina 23 leest u meer over dit evenement.

In de afgelopen week was de kennismakings-
bijeenkomst van de nieuwe burgemeester, 
Nathanaël Middelkoop, met de vijf wijkra-
den. Voor de wijkraad Valkenburg was 
dit een hernieuwde kennismaking, 
want in de eerste week na zijn aan-
treden bracht het huidige College 
van Burgemeester en Wethouders 
het wijkbezoek aan de ‘wijk’ Val-
kenburg. Ook waren deze week 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
dus als dit nummer van Zicht op 
Valkenburg verschijnt, hebben 
we waarschijnlijk ook een nieuw 
College van Wethouders. Op 
dezelfde avond als de kennis-
making keken we met het exter-
ne bureau JSO terug op de door-
ontwikkeling van de wijkraden. 
De grootste gemene deler van de 
wijkraden is de werving van nieuwe 
wijkraadsleden en het werken aan de 
(naams)bekendheid van de wijkraden.
Als Wijkraad Valkenburg hebben wij 
het voordeel dat we Zicht op Valkenburg 
hebben. Dit tweemaandelijks magazine 
is weliswaar niet het verenigingsblad van de 
wijkraad, maar er bestaat wel een nauwe relatie. 
Vanuit de wijkraad is de Stichting op-
gericht die zorg draagt dat er elke twee 
maanden een blad bij elke inwoner van 
Valkenburg op de mat valt. Juist in dit 
blad leest u een in memoriam over Aad 

Aad Gravekamp, secretaris Wijkraad Valkenburg (het hele Mart kunstwerk vindt u op p. 12/13 en in het Torenmuseum)
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Torenvlietslaan 3 | 2235 SM | Valkenburg ZH
www.postmus.nl | info@postmus.nl

Amsterdam | Lisse | Valkenburg ZH | Zwaanshoek

H E T  B U I T E N L E V E N

Een fijne plek om te zitten, een barbecue of 
volledige buitenkeuken, schaduw als de zon 
draait en sfeer in de avonduren...

Bij Postmus vind je niet alleen alles voor 
een nieuwe tuin, maar juist ook alles om 
je bestaande tuin slimmer en gezelliger te 
maken! Van tuinmeubelen en parasols tot 
buitenkeukens, pergola’s en plantenbakken.

Je hebt geen groot plan nodig, soms begint 
het al met één goede toevoeging. Loop eens 
binnen. 

Voor Valkenburgers die meer uit hun tuin 
willen halen!

HAAL ALLES UIT JOUW 
DROOMTUIN

www.postmus.nl
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Voor de allereerste Kids Paas Party hadden de Oranjevereniging, JIVAK, Bedrijven Vereniging Valkenburg, De Peuk en Bloemenshop Hogenboom 
de handen ineen geslagen om er voor onze jongste kids een creatief evenement van te maken. Zo waren er natuurlijk eieren en kleurplaten. Maar 
ook bloempotten en houten decoraties mochten door de kids versierd worden. De versierde bloempotten gingen met lentebolletjes mee naar huis. 

(Foto 1 Patricia de Best, foto 2 en 3 Rob Boers.)

Kids Paas PartyKids Paas Party

in De Peukin De Peuk

Als verrassing kwamen er twee schminksters. De ene maakte mooie creaties op de gezichten van de kids en de andere zette prachtige glitter tatoe-
ages op de armen. Er was keuze uit veel verschillende plaatjes, van dieren tot televisiehelden, dus daar wilden de kids wel even voor in de rij.  

De opkomst was goed en de stemming nog beter, dus het was een geslaagd evenement dat misschien wel voor herhaling vatbaar is.
(Foto 1 Rob Boers, foto 2, 3 en 4 Patricia de Best.)

Tekst Foto's Rob BoersIngrid van Oorschot en Patricia de Best
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’t Boonrak 21, Valkenburg 
Geopend woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur
restauranthetouderaadhuis.nl

Reserveer en laat je verrassen!

Even bijpraten aan het water!

Aan de Oude Rijn, op ’t Boonrak, vind je restaurant ’t Oude Raadhuis: 
het statige, voor iedereen herkenbare pand dat vroeger o.a. 

dienstdeed als gemeentehuis en inmiddels bekend als 
Herberg Welgelegen. 

Een plek vol herinneringen, midden in ons eigen dorp. In dit prachtige 
historische gebouw uit 1895 ontvangen wij dorpsgenoten en 

bezoekers nu voor een gezellige en smaakvolle avond uit. 
Wat ons betreft dé plek om gewoon lekker in je

eigen dorp te dineren.

Ons restaurant ligt pal aan het water en biedt plaats aan zo’n 40 
gasten, binnen én op het terras met uitzicht over de Oude Rijn. Knus 

en sfeervol, met een subtiele knipoog naar de jaren ’60 en ’70.

De smaak van ‘ t Oude Raadhuis
Verfijnde gerechten zonder poespas, met pure smaken en invloeden 

uit de Franse, Italiaanse en Oosterse keuken. À la carte of een 
verrassingsmenu van 3, 4 of 5 gangen – zoveel mogelijk bereid met 

lokale en seizoensgebonden producten.

Ook voor een borrel ben je welkom, met mooie wijnen, goede bieren en 
heerlijke bites. Regelmatig zorgen livemuziekavonden voor extra sfeer.

Kom dus even bijpraten aan het water. Je bent van harte welkom.
Gewoon bij ons in het dorp!
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In memoriam Aad Oosterlee

Aad Oosterlee is voor veel Valkenburgers een be-

kende naam en een bekend gezicht. In 1980 stond 

hij aan de wieg van ons eerste dorpsblad met de naam 

Zicht op Valkenburg. Ook was hij een gedreven onder-

nemer en politicus in ons dorp. 

 

Van 1980 tot aan de 

fusie van Valkenburg 

met Katwijk en Rijns-

burg in 2006 heeft Aad 

ervoor gezorgd dat er 

tien keer per jaar een 

nummer van Zicht op 

Valkenburg op A5- 

formaat verscheen.  

Van 1976 tot 1989  

runde Aad 'Sigaren- 

magazijn Aad Ooster-

lee' aan het Marktveld 

nr. 5. Negen jaar later 

heeft hij dit pand ver-

bouwd tot 'Drogisterij 

Oosterlee', die zo'n 16 

jaar heeft bestaan.

Aad Oosterlee was van oorsprong timmerman. Maar hij 

heeft ook gewerkt als goud- en zilversmid. Zo heeft hij 

onder meer plaquettes gemaakt voor de gemeente. Eén 

hiervan is nog te bewonderen op het Castellumplein onder 

het kunstwerk van de paardenkooplieden. Ook diverse zil-

veren afscheidscadeautjes voor gemeenteraadsleden zijn 

door Aad vervaardigd, waaronder een Romeinse spijker en 

een miniatuur van het gemeentehuis van Valkenburg.

Behalve ondernemer, politicus en edelsmid was Aad bo-

venal trotse vader van vijf kinderen en zes kleinkinderen. 

De laatste jaren van zijn leven woonde Aad in Katwijk, 

maar zijn hart lag nog steeds in Valkenburg...
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Een professionele website
op maat.

of bel 071 200 10 78SCAN
MIJ!

• Webdesign • Hosting & Domeinnaam registratie
• SEO Optimalisatie • Online Marketing

• Social Media Ads & Beheer 
• Vormgeving • Drukwerk • Relatiegeschenken
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Een simpel kopje koffie. Voor velen vanzelfsprekend, 
vaak meerdere keren per dag. Maar voor klanten 

van de Voedselbank is dat geen vanzelfsprekendheid. 
Koffie is namelijk een luxeproduct. Maar dankzij een 
geweldige gezamenlijke inspanning kan Voedselbank 

Katwijk daar de komende tijd volop in voorzien. 

 

De jaarlijkse inzamelingsactie van Douwe Egberts koffie- 
en theepunten heeft dit jaar een indrukwekkend resultaat 

opgeleverd. Maar liefst 1,39 miljoen punten werden in-

gezameld in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Daarmee 

heeft Voedselbank Katwijk het hoogste aantal ingezamelde 

koffiepunten binnen de regio Haaglanden. 
Deze enorme hoeveelheid punten bleek goed voor 1.646 

pakken koffie (250 gram) van Douwe Egberts. Onlangs 
werd het pallet met de grote lading koffie bij de Voedsel-
bank afgeleverd. Deze donatie vertegenwoordigt een waar-

de van zo’n € 8.000,-. Geld dat nu beschikbaar blijft voor 

Koffie voor klanten van de Voedselbank
andere noodzakelijke hulp. 

Elke week ondersteunt de 

Voedselbank zo’n 160 ge-

zinnen. Dat betekent dat bij 

één uitgifte al snel 160 pak-

ken koffie nodig zijn. Dankzij 
deze actie is er nu een mooie 

voorraad om gezinnen lange-

re tijd van koffie te voorzien 
en kunnen er omgerekend 

meer dan 50.000 kopjes 

koffie de komende maanden 
worden geschonken. 

Voedselbank Katwijk is dank-

baar voor alle kerken, winkeliers, 

scholen en andere plekken waar 

koffiepunten zijn ingezameld. 
(Ingezonden door Anja Anholts)

In memoriam Cees Langmuur

Cees Langmuur is zondag 15 februari op 57-jarige 
leeftijd overleden aan de gevolgen van lymfeklier-

kanker.

Zo'n 11 jaar 

geleden be-

sloten Cees 

en Gertine 

zich in Val-

kenburg te 

vestigen met 

hun prachtige 

duikwinkel 

Dive Post 

aan het 

Castellumplein. Daar mocht Valkenburg heel blij mee zijn, 

want Cees stortte zich ook direct in het vrijwilligerswerk 

door voorzitter te worden van Castellumpop. Dat jaarlijkse 

muziekgebeuren tijdens de Mart werd direct door hem vol 

enthousiasme stevig neergezet met z’n nieuwe bestuur. 

Als toenmalig voorzitter van Stichting Festivalk, het over-

koepelend orgaan van de Paardenmarkt, heb ik in al die 

jaren heel wat keren vergaderd met Cees. Prettige bijeen-

komsten waar goede afspraken werden gemaakt en zeker 

ook door de inbreng van Cees werd elk Castellumpop 

evenement een geweldig feest. Zijn enthousiasme voor 

de Mart bleek wel uit hoe hij z’n huis en tuin versierde. 

Iedereen zal zich Cees blijven herinneren met zijn gulle 

lach en zijn innemende persoonlijkheid. Zijn betrokkenheid 

bleek ook uit zijn jaarlijkse Oliebollen-actie voor Kika en z’n 

advertentie in het Zicht Op Valkenburg. Cees was graag 

onder de mensen, hield van gezelligheid en paste daarom 

perfect in Valkenburg. De duikwereld, maar vooral Valken-

burg zal Cees heel erg gaan missen.   Jappe Smits

Samen verder in de geest van Cees

De afgelopen periode heeft veel van ons gevraagd, maar 
ook laten zien hoe sterk we als team zijn.  

 
Na het overlijden van Cees Langmuur hebben we, samen met  

Gertine en alle instructeurs en medewerkers, de schouders eron-

der gezet om Dive Post draaiende te houden. Met diezelfde betrok-

kenheid en passie kijken we nu vooruit. Samen blijven we bouwen 

aan Dive Post en Diveoutlet - in de geest van Cees, vertrouwd  

zoals jullie ons kennen, en vol energie voor de toekomst. Voor 

mooie duiken, nieuwe avonturen en alles wat nog komen gaat. 

We staan er. Voor elkaar en voor jullie. 
Team Dive Post
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Bent u van plan 
elektrisch te 
gaan rijden?
Wij bieden complete 

oplossingen voor het 

opladen van uw auto.

Thuis of op kantoor

Zo bent u zeker van:

Deskundig advies en ondersteuning

Levering en installatie

Snelle en betrouwbare service

Geen laadstress

Een vrijblijvende offerte of meer 

informatie? Bel 071-4074897 of 

bekijk onze website.

De perfecte samenwerking 

tussen techniek, veiligheid 

en betrouwbaarheid.

Onderdeel van 

GBV Installatiegroep:

Badstraat 11 • Katwijk aan Zee •  T  071 4013284  
 www.juwelierparlevliet.nl

Feestje op ‘t water?

Dat is weer eens iets anders dan een kringetje 

in de woonkamer. Geniet van de hollandse 

buitenluchten onder het genot van een hapje 

en een drankje. 

K� k op reder� vanhulst.nl voor informatie en 

inspiratie of bel voor een vr� bl� vende offerte; 
071-250 19 00. W�  denken graag mee met 
de mogel� kheden!

VALKENBURG (Z-H) � KATW� K AAN ZEE � WARMOND

LEIDEN � LEIDERDORP � LISSE � NOORDW� K � SASSENHEIM

Boek een vaartocht b�  Van Hulst
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want daar werd de mis nog in het Latijns bediend. Jaarlijks 

bezocht hij het Vaticaan in Rome en hij werd bij thuiskomst 

dan steevast 'geplaagd' met het grapje dat ze hem op tv 

hadden gezien naast 'die man met dat calotje' (de Paus).   

 

Koele frisdrank, of toch niet? 

Op de akker werd Gerard vaak geholpen door schooljon-

gens tegen een vergoeding van enkele guldens per dag-

deel. Ook zijn “personeel” nam hem nogal in het ootje.  

Zo had hij altijd in de zomer een fles frisdrank in de water-
kant liggen om de inhoud koel te houden. Het is menigmaal 

voorgekomen dat ze de inhoud zelf hadden genuttigd, maar 

de fles weer vol hadden geürineerd, zodat het niet opviel 
dat hij al een dorstlesser voor hem had gehad. Als Gerard 

dan dacht zijn dorst te kunnen lessen met koele frisdrank, 

stond hij de gedoneerde urine te drinken. Het mooiste was 

natuurlijk als hij dit pas laat in de gaten had en dan uitriep: 

“Ik dacht al, wat een aparte smaak aan die sinas”.  

 

Die man met die bakfiets 

Hoewel dus geen Valkenburger, was hij wel een bekende 

verschijning op de Valkenburgse wegen. Ook een anekdote 

waar hij ongewis deel van uitmaakte was toen de toenma-

lige burgemeestersvrouw, Rini Sinke, terugkwam van een 

zomervakantie. Rini verlangde na drie weken afwezigheid 

erg naar huis en zij verzuchtte tegen haar man: “Zodra we 

in Valkenburg zijn krijgt de eerste de beste die we tegen-

komen een stevige pakkerd”. Ondergetekende bleek de 

'gelukkige' te zijn, omdat zij toen onze buren waren en zij 

verder op de Hoofdstraat niemand waren tegengekomen. 

Rini zei daarbij wel even in haar rats te hebben gezeten en 

bang te zijn geweest 'dat we die man met die bakfiets  
(= Gerard Huls)' als eerste waren tegengekomen. 

 

Koffie en klaverjassen 

Bij alle foto’s is nog wel 

een verhaal te vertellen, 

want we zien onder andere 

'de klok' op de groente-

veiling en de tribune met 

menig bekende (Rijnsbur-

ger). Ook de kantine is 

op een foto te zien, waar 

Gerard altijd een bakkie koffie dronk en men een potje kon 
klaverjassen. Aan die tafel zien we nog een Valkenburger 

(Wim Ooms) aan het kaarten met (o.a.) de schoonvader 

(W.H.B.'Wim' Koelewijn) van mijn broer Gijs.

 

Aad Gravekamp, penningmeester Stichting ZoV

Bij de redactie kwam een fotomapje met de vraag 
wie de man was op de foto’s en of daarover een 

verhaaltje kon komen in ons blad Zicht op Valkenburg. 

 

De redactie zette een foto uit dit mapje en de vraag naar 

mij door. De man op de foto herkende ik meteen als  

Gerard Huls. Zo werd hij toen in de volksmond genoemd. 

Hij heette waarschijnlijk Gerard van der Hulst. Het was een 

vrijgezel, woonachtig bij een zus aan de Rijndijk te Leiden. 

Zolang ik mij heugen kan teelde Gerard groente in 't Duyf- 

rak. Zijn akkers lagen daar waar nu de Dorpsweide is, ter 

hoogte van de Luit Katlaan, de ijsbaan en de woning van 

de fam. Johan en Nel de Vries. 

 

Schorseneren en boerenkool 

Gerard teelde onder andere schorseneren (volgens mij 

als enige in de wijde omtrek) en boerenkool. Door de boe-

renkool is hij ook bij de meeste Valkenburgers bekend. 

Hij tastte deze boerenkool in kisten hoog op zijn bakfiets 
en bracht dit zo naar de groenteveiling aan de Sandtlaan 

te Katwijk. Hier kwam hij vaak te laat aan met zijn oogst, 

maar omdat alle groentengrossiers hem kenden, raakte hij 

zijn waren altijd (buiten de klok om) nog wel kwijt. 

 

Bijzondere man met aparte stem 

Gerard was een bijzondere man. Hij had een apart stem-

geluid en mompelde altijd wat voor zich uit. Iedereen die 

hem kende, wist dat hij het Rooms Katholieke geloof aan-

hing, trouw de mis bijwoonde (het liefst in de Coeliekerk, 

naar het laatste woord van de Latijnse spreuk boven de 

ingang. (Hic Domus Dei est et Porta Coeli (Dit is het huis 

van God en de poort naar de hemel, Genesis 28.17).  

(= De Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat te Leiden), 

foto's uit het verleden krijgen een verhaal
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Nan de Mooij u i t v a a r t b e g e l e i d i n g
Samen met u zoeken naar een persoonlijke 

invulling van het afscheid

‘‘Het Afscheidshuis biedt in alle opzichten warmte, rust en privacy’’

Het Afscheidshuis  |  Kerkstraat 68b  |  2223 AJ Katwijk aan den Rijn

Dag en nacht bereikbaar  |  071 - 40 189 70 / 06 - 204 63 336  |  Marinus Poststraat 17  |   2235 XA Valkenburg
www.nandemooij.nl  |  nandemooij@kpnmail.nl

info@timmerenonderhoudsbedrijfkeus.nl
www.timmerenonderhoudsbedrijfkeus.nl

06 - 22 86 17 17

Heeft uw woning onderhoud nodig?
Klemmende deuren of ramen.
Lekkende kranen, loszittend hang en
sluitwerk. Kitwerk en/of andere
reparaties?

Snelle service en vrijblijvende offerte.
Neem gerust contact met ons op!

Houtrot Herstel
Renovatie Onderhoud

Slotenservice
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(natuurlijk) de VriesTekst Jan en Gert

Al ben ik een ‘Valkenburgse de Vries’ in hart en  
nieren, ondanks diverse toelichtingen van diverse 

dorps- en/of naamgenoten is mij de historie van de  
bovengemiddelde ‘de Vriezen-bezetting’ in ons dorp 
behoorlijk onduidelijk gebleven. En ik vermoed dat ik 
niet de enige ben. Meer dan voldoende reden om hier 
eens in te duiken en te proberen wat overzicht te krij-
gen in een poging op een zo prettige en leesbare  
manier als maar mogelijk een verslagje van te maken.  
 
Met wie kun je dan beter aan tafel schuiven dan met Jan 
de Vries, ter toelichting is dit Jan van Jan uit ’t Joght. Jan 
kan als ‘hoogleraar des Valkenburgsche de Vriesenweten-
schap’ betiteld worden. Na een eerste gezellige cessie met 
een kopje koffie om de oorsprong van de Vriesen-familie 
te inventariseren begon het bij mij behoorlijk te duizelen 
na 1,5 uur. Jan lepelde met het grootste gemak de hele 
onderstaande historie uit zijn hoofd op. Nu is de kunst dit 
overzichtelijk en leesbaar op papier te krijgen…, ik ga een 
poging ondernemen.
 
De bakermat van deze historie is terug te vinden in het 
dorpje Middelstum in Groningen. Daar trouwden op 24  
april 1735 ene Jan Arends met Anje Jacobs in de kerk 
en zijn gaan wonen in het nog veel kleinere dorpje Lel-
lens alwaar een adellijk huis (een borg/herenboerderij) 
stond. Jan vond werk op deze borg en in 1736 werd hun 
eerste zoon Arend (Arie) Jans geboren. Hij is gedoopt in 
het kleine kerkje in Lellens (dit kerkje bestaat nog). Waar-
schijnlijk vond Arie Jans het allemaal een beetje te rustig 
in Groningen en is hij op jonge leeftijd vertrokken naar het 
westen en is in Haarlem terecht gekomen. Heeft zich in 
laten schrijven als lidmaat van de Grote Kerk als J.M. van 
Loppersum en later is hij ‘de Vries’ gaan heten (één van 
de eerste ‘Arie de Vries’-en dus). De redenen van deze 
naamwisselingen zijn onbekend. Het is waarschijnlijk de 
vernoeming/bijnaam van Arie (de Fries/Noord Nederland). 
Op 40-jarige leeftijd vond Arie het zo langzamerhand tijd 
om te trouwen met Clasina Bruijser uit Oudewater. Na ‘kind 
6’ is het gezin vertrokken naar Rotterdam en één van de 
kinderen heette Cornelis, die na verloop van tijd in onze 
regio (Voorschoten) terecht is gekomen. Met deze Cornelis 
gaan we door.
 
Cornelis kreeg een vriendin (Johanna Maria Vermeulen) 
waar hij later mee trouwde, maar waarover nog een aardi-
ge anekdote te vertellen valt welke zich afspeelde tijdens 
hun verkeringstijd. Juffrouw Vermeulen werkte tijdens 
de ‘Napoleon-periode’ bij Hotel Restaurant ‘t Haagsche 
Schouw in Leiden (toen nog Voorschoten), waar zij tijdens 
haar werkzaamheden lastig gevallen (tegenwoordig on-
heus bejegend) werd door Franse soldaten. Een beetje de 
Vries (Cornelis in dit geval) pikte dit natuurlijk niet en wilde 
op zijn eigen manier ‘wraak nemen’ richting de Fransen, 
die natuurlijk toch al niet zo geliefd waren als bezetter.  
Er stonden Franse huifkarren nabij ‘de Schouw’ en Corne-
lis heeft één huif opengesneden om er iets uit te pikken. 
Het resultaat bleek een schot in de roos, daar hij een va-
tje ‘Realen’ (toenmalige Franse munteenheid) in de huif-
kar vond en deze maar heeft meegenomen. Dit kapitaal 

was hoogstwaarschijnlijk bestemd voor soldij van Franse 
soldaten, die verder in ons land dienden. Deze vermissing 
heeft nogal wat geagiteerde beroering teweeggebracht in 
het Franse kamp! Ze zijn bruut en dus niet al te subtiel en 
zachtzinnig aan het speuren gegaan en hebben gezocht tot 
ze een ons wogen maar hebben hun spaarpot nooit kunnen 
vinden. ’t Haagsche Schouw is niet geheel schadevrij en on-
bezoldigd achtergebleven. Naar verluidt heeft Cornelis zowel 
het gelag als de schade ter plekke vergoed en is met de rest 
van de buit een winkeltje begonnen in Valkenburg.
 
Terug naar de familie: Cornelis en Maria zijn getrouwd en 
kregen tenminste vier zonen: 
* Arie: vertrokken naar Bommelerwaard en vroeg op  
  40-jarige leeftijd overleden 
* Frans: vertrokken naar Den Haag/Scheveningen, één van 
  zijn nazaten heeft later een mooie stamboom opgesteld  
  (van der Hak) waarin ook ‘de Vries’ is opgenomen 
* Klaas: is in Alkemade terecht gekomen, zijn nazaten  
  wonen in Friesland 
* Piet: hij was de jongste zoon van Cornelis en is DE hoofd 
  stamhouder het ‘de Vries-ensemble’ in ons mooie dorp 
Piet is geboren in 1834 (net als zijn vrouw Lijdia Kralt uit 
Rijnsburg) en hij verdiende, net als ‘half Valkenburg’ de kost 
op een pannenfabriek, waarvan er in die tijd langs de Rijn 
nogal wat stonden. Voordat ik verder ga met de toelichting 
op het kroost van Piet even een lesje ‘gebruikelijke vernoe-
ming van de kinderen’ zoals die in die fase gebruikelijk was. 
* het eerste kind wordt vernoemd naar de familie van vaders 
* het tweede kind vernoem je naar de familie van moeders 
* het derde kind weer naar vaders kant, enz. 
Nu wil het geval dat het eerste kind van Piet en Lijdia een 
zoon was, dus die had eigenlijk eigentijds ook gewoon ‘Cor-
nelis’ genoemd moeten worden, maar tegen de standaard-
gewoonte in werd deze oudste jongen Arie genoemd. Er 
is een sterk vermoeden dat deze eerste zoon vernoemd is 
naar de vroeg overleden broer Arie (van Piet, zie boven). 
 
De opzet zal ongetwijfeld zijn geweest na dit vernoemings-
uitstapje om alsnog de draad op dit gebied weer op te pak-
ken, maar dat was niet zo maar even gemakkelijk want: 
* kind 2 werd een dochter, zij werd dus naar ‘een Kraltje’  
  vernoemd en dat werd Marijtje 
* kind 3 was weer een dochter, dus een ‘de Vriesje’ en  
  kreeg de naam Johanna Maria  
* kind 4 een zoon! Maar ja, de familie Kralt was weer aan  
  de beurt, dus dit werd Dirk 
* kind 5 werd weer een zoon en toen kon eindelijk opa de  
  Vries Cornelis vernoemd worden. Deze baring gaf blijkbaar 
   nog onvoldoende rust in huize de Vries want er volgde een  
* kind 6 en dat werd Pieter, maar het echte vernoemen was  
  geen issue meer… 
Cornelis de Vries (kind 5 dus) is op een gegeven moment 
getrouwd met Alida Ravensbergen uit Rijnsburg en zij kre-
gen (o.a.) een zoon die (uiteraard naar zijn opa) Piet ge-
noemd werd. 
 
Tot zover het eerste deel van de ‘De Vriezenstory’, binnen-
kort weer tijd voor een vervolg interview met Jan van Jan, 
want wij zijn er natuurlijk nog lang niet...Wordt vervolgd dus! 

Word lid van Vereniging Oud Valkenburg voor slechts €10 per jaar. 

Torenmuseum aan de Limes, Vereniging Oud Valkenburg
Castellumplein 1a, 2235 CN Valkenburg

Open: zaterdag- en zondagmiddag 13.00 - 16.00 uur
Meer info: oudvalkenburgzh.nl

het valkenburgse de vriezen verhaal i
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Tekst Ingrid van Oorschot

de live-painting van de mart is voltooid en heeft een mooie plek gekregen

Vraag: Wat schilder je op een doek dat Valkenburgs 

grootste feest van het jaar ‘De Mart’ moet laten zien? 

Plaats van handeling is uiteraard het Castellumplein met 

de kerk en het Torenmuseum. Paarden en feestvierende 

mensen zijn ook inkoppertjes. Maar de kinderoptocht, de 

kermis en het ringsteken mogen evenmin ontbreken. En 

wat dacht u van de Biertrom, Castellumpop en de lote-

rij? Ook de jaarmarkt, de oldtimershow en de spelletjes 

voor jong en oud zijn niet meer weg te denken. En wat is 

‘De Mart’ zonder Valkenburgse vlag, versierde huizen en 

rood-gele vlaggenlijnen? Hiermee zijn de belangrijkste 

ingrediënten wel benoemd. Maar dan komt de lastigste 

vraag: Hoe krijg je alle genoemde facetten op één doek? 

Laat dat maar aan de Valkenburgse kunstschilder Janneke 

Wouters over. Die houdt wel van een creatieve uitdaging!

Ruim voor de start van de Mart van 2025, begon Janneke 

met haar voorbereidingen. Ze begaf zich eerst naar het 

Castellumplein om foto’s te maken. Janneke legt uit: “De 

foto’s zijn voor mij de basis waar ik alles omheen bouw. Het 

is belangrijk dat het perspectief klopt.” Terwijl Janneke aan 

het fotograferen was, zag ze mensen bij het Torenmuseum. 

Het bleken vrijwilligers. Enthousiast vertelt Janneke: “Toen 

ik uitlegde waar ik mee bezig was, bood vrijwilliger Corrie 

van Kralingen spontaan aan om mij een rondleiding door 

het Torenmuseum te geven. Bij het schilderij van de Paar-

denmarkt van Adriaen v.d. Venne uit 1816 vertelde Corrie 

dat hier één huis op staat dat nog steeds live te bezichtigen 

is. Even later liepen we samen naar het bewuste huis in 

de Middenweg. De twee gepensioneerde leerkrachten die 

Een half jaar na de Mart van 2025 werd Jannekes live-pain-

ting feestelijk onthuld. Maurits Bol (voorzitter Festivalk), die 

al geruime tijd rondliep met het idee om een hedendaagse 

versie van onze paardenmarkt te laten maken, blikte kort 

terug op het begin van zijn proces. "Ik vroeg mij af hoe ik 

mijn idee vorm kon geven. Mijn antwoord kwam tijdens de 

Markt Groot Valkenburg van 2024. Daar kwam ik in gesprek 

met een Valkenburgse kunstenares die aan het live painten 

was. Janneke Wouters was gelijk enthousiast en het resul-

taat wordt hier straks onthuld." 

Gerrit Hoekstra, Dirk Botermans en Edwin Ouwersloot 

(leden Bedrijven Vereniging Valkenburg) mochten de 

live-painting samen met Janneke en Maurits onthullen. 

Gerrit lichtte nog even toe hoe zij in beeld zijn gekomen: 

kom de live-painting bewonderein in het torenmuseum 
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de live-painting van de mart is voltooid en heeft een mooie plek gekregen

en Rob Boers

daar nu wonen, lieten mij vol trots hun huis van binnen 

zien. Ik eindigde mijn ochtend bij De Biertrom met een kop 

koffie.” Aan de hand van haar foto’s schetste Janneke thuis 
alvast de basisachtergrond. Daarna was het wachten op 

de tweede woensdag van september. Toen het zover was 

settelde Janneke zich met haar voorbewerkte doek op 

een strategisch plekje van het plein. Hiervandaan had ze 

goed zicht op het podium en op alle toegestroomde dor-

pelingen. Het werd een gezellige dag van sfeerproeven, 

kletsen, ideeën uitwisselen en schilderen. Janneke heeft er 

leuke herinneringen aan: “Mensen die mij nog niet kenden 

kwamen nieuwsgierig kijken. En mensen die ik al eerder 

gesproken had, op de borrelboot een paar dagen eerder, 

kwamen even gezellig een praatje maken. 

Sommige van deze mensen hebben model gestaan voor 

mijn live-painting. Een vriendinnetje vond dat ik mezelf er 

ook op moest zetten. Die opdracht heb ik uitgevoerd. De 

winkels rondom het plein, het mooist versierde huis en het 

oudste huis van Valkenburg heb ik eveneens een plekje 

gegeven. Voor het oudste huis heb ik later een boom gezet 

omdat ik iets nodig had om de versiering aan op te hangen. 

Zo gaan die dingen soms. Thuis, tussen al mijn andere 

opdrachten door, heb ik de live-painting afgemaakt. 

Het was een leuke, creatieve uitdaging om alles op het 80 

bij 150 cm. grote doek te krijgen. Van te voren had ik het 

niet verwacht, maar ik vond het extra leuk dat het om Val-

kenburg ging, het dorp waar ik geboren ben en nu alweer 

zo’n tien jaar met plezier woon. O ja, de uitdaging was ook 

best tijdrovend. Uiteindelijk zit er meer dan 80 uur werk in.”

kom de live-painting bewonderein in het torenmuseum 
"Maurits kwam op zekere dag naar ons toe met het prach-

tige idee van het schilderij. Wij als ondernemersvereniging 

wilden daar heel graag aan meewerken. Het is iets heel 

moois om aan Valkenburg te schenken en dat hebben wij 

graag gedaan. Het resultaat is fantastisch om te zien. Je 

blijft kijken en ziet steeds iets nieuws. Zelf sta ik er ook op, 

tussen alle andere silhouetten. En ik ben trots dat onze 

dochter erop staat met haar baby in de draagzak."

Natuurlijk heeft Janneke het laatste woord over het kust-

werk waar ze zo lang aan heeft gewerkt: "Het voelt onwijs 

tof en eervol dat mijn werk nu een mooie plek krijgt in het 

Torenmuseum. En het mooiste is: Jullie kunnen het nu zelf 

in het echt gaan bekijken. Want geloof me... live is het nog 

veel mooier. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden!"
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Bent u op zoek naar een ervaren en betrouwbaar
hoveniersbedrijf voor het ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van uw tuin, balkon, landschap of
zakelijk terrein? Bij Hoveniersbedrijf van der Nagel
uit Valkenburg zijn we gespecialiseerd in het creëren
van prachtige buitenruimtes. Wij hebben de
expertise, professionele uitrusting én het
enthousiasme om uw wensen te vertalen naar
praktisch uitvoerbare realiteit.

Kies voor kwaliteit en service met
Hoveniersbedrijf van der Nagel

3D ontwerp tot realisatie

Bij het ontwerpen van uw tuin of terrein gaan we
altijd uit van uw wensen. Wilt u een robuuste
binnentuin met stoer terras of een doeltreffende
beplanting rondom uw kantoor of huis.
Hoveniersbedrijf van der Nagel kan al uw wensen
altijd in de gewenste stijl vertalen! Bovendien
presenteren wij ons ontwerp altijd in 3D zodat u
een goede indruk krijgt van hoe uw nieuwe tuin er
straks uit komt te zien.

Voorschoterweg 26c, 2235 SH Valkenburg ZH T 071-4019869 E info@vdnagelhoveniers.nl 

Voor meer informatie      www.vdnagelhoveniers.nl
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De eeuwenoude geschiedenis van ons dorp leeft en 
verbindt. Dat bleek maar weer op vrijdag 6 maart 

jongstleden. In het zaaltje van de kerk werd gesproken 
over lang vervlogen tijden die nog steeds belangrijk 
voor ons zijn. Vervolgens opende wethouder Jacco 
Knape de nieuwe deur naar de toren en tenslotte werd 
het schilderij van de Mart onthuld. Kerk, toren en Paar-
denmarkt werden zo symbolisch bij elkaar gebracht. 

Hans van der Does, 
voorzitter van het Toren-
museum, dook met de 
aanwezigen kort de Val-
kenburgse geschiedenis 
in: "Zo'n 1300 jaar ge-
leden werd er een kerk 
gesticht in Valkenburg. 
De toren van de vorige 
kerk is neergehaald op 
16 juni 1940. Om deze 
bijzondere plek heen 
werd vanaf 840 de 
Paardenmarkt gehou-
den. De Paardenmarkt 
was verbonden met 
de kerk. De kerk stond 
centraal, de paarden stonden er omheen, zoals nog altijd 
het geval is. Ook had de kerk inkomsten van de Paarden-
markt. De combinatie tussen kerk en paardenmarkt bestaat 
bijna 1100 jaar." Deze feitjes brachten de spreker naar het 

Teksten en Ver. Oud Valkenburg

kerk en toren na lange tijd weer verbonden
heden: "Vandaag brengen we kerk, toren en Paardenmarkt 
symbolisch bij elkaar. De verbinding tussen kerk en toren, 
die op 16 juni 1940 werd verbroken door omstandigheden 
van de oorlog, is vandaag hersteld. Er was wel een kerk en 
er kwam later wel weer een nieuwe toren, maar dat waren 
twee gebouwen die aan elkaar geplakt waren. Vanaf van-
daag zijn ze weer één en gaan we onze samenwerking uit-
bouwen. De onthulling van het nieuwe schilderij van de Mart 

maakt het compleet. Alleen door samenwerking en verbin-
ding houd je een dorp levend en kunnen we iets toevoegen 
aan het welzijn van onze dorpsgemeenschap. We mogen er 
trots op zijn dat we vandaag weer verbonden zijn."

beleef het ultieme dorpsgevoel

Een woensdagochtend in maart. Een knus zaaltje 
in het centrum van het dorp. Buiten tikt de regen 

tegen de ramen en giert de wind om het gebouw. Bin-
nen zitten zo'n dertig dorpelingen warm en droog om 
de aanwezige tafels. Met voor zich een kopje koffie of 
thee en een ouderwets lekker koekje. Een vrijwilliger 
van Vereniging Oud Valkenburg heeft een serie foto's 
en filmpjes klaargezet op zijn laptop. Wat zal er op het 
scherm verschijnen? Ik ben benieuwd! 
 
Misschien klinkt het wat stoffig. Maar dat is het zeker niet. 
Er wordt in Valkenburg een dorpsarchief aangelegd en om 
de informatie compleet te krijgen, is de hulp van dorpelin-
gen nodig. Foto's van de Paardenmarkt in de jaren '60 en 
'70 worden getoond. Herinneringen worden opgehaald, na-
men van feestende mensen worden genoemd. Soms met 
bijnamen. Kleine discussies volgen. Het is leuk om naar te 
luisteren. Is er familie in de zaal? Dan weten we het zeker!  

Soms komen er 'toeristen' voorbij. Bezoekers van de Mart 
van buitenaf. Net als tegenwoordig. Geen bekende Valken-
burgers dus. Aantekeningen worden gemaakt. Foto's van 
tuinders volgen. Wat werd er hard gewerkt! En natuurlijk 
ook gepauzeerd. Met boterhammen of een sigaretje. Dat 
was heel normaal in die tijd. Dan een kleine jongen op een 
tractor. Van wie is dat de kleinzoon? Leuke puzzeltjes!  
Na de pauze is het tijd voor een filmpje. Wat leuk om 
bewegende beelden te zien uit vroeger tijd. We zien een 
demonstratie van sporters. Veel sporters. Buiten, op het 
Dorpsplein. We zien de gymnastiekvereniging. Er wordt 
gesprongen. Over paarden en bokken heen. Of over el-
kaar. Er doemen muziekkorpsen op. Bij welke gelegenheid 
was dit? Dan zien we onze Nederlandse driekleur met 
oranje wimpel. Het muntje valt. Koninginnedag! Check! 
In oktober is er weer een dorpsarchief bijeenkomst.  
Bent u erbij? Dan beleeft u ook het ultieme dorpsgevoel!
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Gerichte zorg  voor jong en oud 

Geen wachtlijst en altijd dezelfde therapeut 

Fysiotherapie en Manueeltherapie 

Hoofdpijn  en  Scoliose 

  Botontkalking(osteoporose),   

Etalagebenen en Reuma 

Revalidatie na Heup/knie operatie 

Kinderoefentherapie 

  Slaapproblemen en Zindelijkheid 

Sensorische Informatie verwerking 

Motorische ontwikkeling 

Voorkeurshouding

Reflex Integratie (Volwassenen en kinderen)  
 

www.beweegpraktijk2move.nl            gevestigd in “het Dorpshuis” , Kerkweg 3                  06 – 200 414 00    

  

 

 

‘Géén moment zonder spanning’ 

 
Met de lente voor de deur… 

Komt de tuin in kleur.... 

 

Door veilige installatie, 'uit-zicht'... 

Ook 's avonds genieten met 'ledlicht'... 

 

Door gebruik materiaal  

met veiligheidskeur... 

 Valkenburgse vlag 

Als gevelvlag 
De vlaggen zijn van duurzaam materiaal 
de vlaggenlijn is 14 meter, afgewisseld 
met afbeelding paardenhoofd.
Ook als mastvlag leverbaar.
Afhaalprijs gevelvlag: € 20,-; vlaggenlijn€ 40,­
M 06 13565880; Veldzicht 20 
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Meer van dit soort foto's vindt u op Facebook: Valkenburg "Natuurlijk"

De lente begon dit jaar al vroeg in maart en is inmiddels al een eindje op streek. Heerlijk om te zien hoe 
het groei en bloeiseizoen weer in alle hevigheid is losgebarsten… Vooral de bloesemdragende bomen 

en struiken doen je in verwondering stilstaan over zoveel uitbundige bloemenpracht. 
Het leek wel of ze een wedstrijdje deden wie het mooiste was. Ik kon niet kiezen.

De ekster 

Nummer acht op de tuinvogeltellijst is de ekster. Deze zwart-witte 
vogel met een vleug blauw-groen, is een neef van de grote kraaien-

familie waartoe ook de raaf, roek, gaai en kauw behoren. Aan familie-

reunietjes doen ze echter niet want ze kunnen elkaar niet luchten of 
zien. Sterker nog: In het broedseizoen roven ze eieren of jonkies van 
hun neven om die te serveren aan hun eigen nageslacht. Het forse 
nest, hoog in een boom is duidelijk te herkennen en wordt gemaakt 
van stevige takken, twijgen, modder en klei. Het geheel is overdekt 
met een luifeltje en heeft een geheime ingang. Zo wordt het broedsel 
goed beschermd tegen roofvogels zoals buizerds en uilen.

Flora &

fauna
inValkenburg!

De huismus

Na 22 jaar onverslagen op nummer één te hebben gestaan is ons aller 
huismus gedegradeerd naar de tweede plaats. De Vogelbescherming die 
jaarlijks de nationale tuinvogeltelling organiseert, heeft dit onlangs bekend 
gemaakt. De koolmees was dit jaar de meest getelde tuinvogel. Het is nu 
niet zo dat huismussen ineens zeldzamer zijn, het zijn er gewoon minder. 
Eén van de redenen is dat er tegenwoordig minder geschikte broed- en 
schuilplaatsen zijn. Ligusterhagen zijn niet populair meer en in nieuwbouw-

wijken hebben dakpannen een andere constructie gekregen. Desondanks 
hopen we nog heel lang van deze vrolijke kwetteraars te genieten.

Tekst en foto's sierkers Heleen Schoneveld Overige foto's Arjan Koning

De Japanse sierkers

Deze rijkbloeiende bomen en heesters 
komen oorspronkelijk uit de bergachtige 
gebieden van China, Korea en Japan, 

waar ze hele wouden vormen. Er is zelfs 
een Nationale feestdag aan gewijd, Ha-

nami genoemd. Als de bloesems na een 
lange winter weer verschijnen wordt de 

lente gevierd, de inwoners trekken er dan 

massaal op uit om onder de bloeiende 
bomen te picknicken. Wij vinden hier één 
boom al mooi, laat staan als er honderden 
bij elkaar staan te pronken met witte of 
roze bloemetjes. De naam doet het al ver-
moeden: de Japanse sierkers is speciaal 
gekweekt voor de sierwaarde en niet voor 

de vruchtjes. Heel soms verschijnen er 
kleine besjes die overigens heel zuur zijn, 
dus niet te eten. Geniet ervan zolang het 
duurt want bij veel wind en regen is het 

gauw over met de bloesempret..
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Kwaliteitsmerken voor de beste prijs

Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens

Pergola zonweringen en uitschuifbare overkappingen

Uw specialist in 

Valkenburg e.o. voor 

zonwering met een 

natuurlijke uitstraling

Behoud van natuurlijke uitstraling woning / tuin

Vrijblijvend advies en offerte bij u thuis
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JP Funsports – beter bekend als meester Jeroen en 
meester Peter van CBS De Burcht – hebben op 18 & 

21 maart Valkenburg laten bruisen. Jong, oud, fanatiek 
of gewoon nieuwsgierig: iedereen liep rond met een 
glimlach. Zelfs onze burgemeester en zijn vrouw waren 
van de partij. Precies waar Kanjam voor bedoeld is! 
 
Kanjam: De Sport die iedereen mee krijgt!
In teams van twee strijd je tegen een ander duo. Gooien, 
richten, samenwerken en vooral: plezier maken. Het is de 
bedoeling dat je zo snel als mogelijk 21 punten behaalt. 
Hoe? Er zijn vier manieren:
• Dinger (1 p.): je medespeler tikt de frisbee tegen de kan.
• Deuce (2 p.): de frisbee raakt de kan zonder hulp.
• Bucket (3 p.): je medespeler slaat de frisbee ín de kan.
• Instant Win: frisbee rechtstreeks 
  door de gleuf… en klaar is je potje.

Winnaars jeugd t/m 15 jaar:
1. Siem Hufkens & Vigo Heemskerk
2. Sven Mulder & Stijn de Wit
3. Gert-Jan van de Vijver 
    & Jippe Braunstahl
Alle zes gingen ze naar huis met 
een beker én een mooi geldbedrag. 
Terecht, want het niveau was 
indrukwekkend.

Open NK Kanjam: wat een feest!  Open NK Kanjam: wat een feest!  

De maakbare maatschappij
Het is best lastig soms, om een stukje te schrijven 

over een bepaald onderwerp. Het broeit eerst lan-

gere tijd ‘onder mijn huid’ en ‘in mijn hoofd’. Het komt 
niet vanzelf, zeg maar. Hiermee worstelen ook ande-

ren, die bijvoorbeeld reclame- of sociale media teksten 
of anderszins (moeten) schrijven. De handige tool die 
AI heet lijkt dan ook een gat in de markt, dít was nu net 
wat we nodig hadden. Of toch niet… althans niet voor 
iedereen. 

 

Vul zo maar wat thema’s in en zie wat er uitkomt, een ge-

likt stuk tekst en dat binnen een paar seconden. Het ziet 

er ogenschijnlijk meestal goed uit, maar beklijft het ook en 

zitten er wellicht ook ONwaarheden in verborgen? Voor 

de opslag van al deze nieuwe snufjes betalen we ook een 

prijs, er zijn steeds meer en steeds grotere datacentra 

nodig. De snelle resultaten, passend bij een snelle maat-

schappij, maakt dit echter een populair fenomeen. 

Bij mij werkt dat anders, wat ik schrijf moet uit mijn gevoel 

komen en daar moet mijn IK in te herkennen zijn. De in-

houd van ‘fastfood documenten’ raakt mij niet, er zit geen 

ziel in als het ware. Ik erken het gemak van deze (nu al 

niet meer zo nieuwe) tool, 

maar laat het aan anderen om 

ermee aan de slag te gaan.  

 

Waar ik blij van word, is een 

handgeschreven kaartje of 

zomaar een tekening of krab-

beltje met een boodschap. 

Daar zit aandacht en gevoel 

in. Iets wat steeds schaarser 

wordt tegenwoordig.

 

Een hartelijke groet, 

AI (Anja, Ikzelf ;)

Winnaars 16 t/m 99 jaar:
1. Vincent Roijers & André Peursum
2. Rob Benard & Arjan Maagdelijn
3. Nico & Sander én Sofie & Demi
Ook zij wonnen een mooie medaille 
en een geldbedrag. De nummers 1 
mochten zelfs de wisselbeker in han-
den nemen die nu voor het vierde 
jaar is uitgedeeld. Wat was het een 
strijd en wat lag het niveau hoog. 
Wat hing er een toffe sfeer en wat 
gaven jullie een enorme energie! 

Op naar 2027, maar ook welkom in 2026!
JP Funsports hoopt eind maart 2027 opnieuw een knallen-
de editie van het Open NK Kanjam te organiseren in Het 
Dorpshuis. In 2026 staat er nog heel wat op de planning:
• 17 april - Koningsspelen, workshop funsports Katwijk
• 20 juni - Markt Groot Valkenburg, Dorpsweide Valkenburg
• 26 september van 13.00 tot 18.00 uur, SandCBar Katwijk
  Tweede editie Kanjam-Beach toernooi, met als afsluiter: 
  een heerlijke avondschotel voor wie wil blijven hangen.
Iedereen uit Valkenburg en ver daarbuiten: jullie zijn van 
harte welkom! Meer info vind je op www.jpfunsport.nl 
Check vooral ook de webshop voor te gekke funsports.

Groetjes, Jeroen & Peter
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De Bedrijvenvereniging Valkenburg zet zich het hele jaar door in om lokale initiatieven, evenementen en verenigingen 

te ondersteunen. Met het voorjaar in aantocht komt het dorp weer tot leven; precies waar wij graag aan bijdragen. 

Een mooi voorbeeld is de Kids Paasparty in De Peuk. Een middag waar kinderen samenkomen om te knutselen, 

te kleuren en plezier te maken, mogelijk gemaakt door vrijwilligers en lokale samenwerking.

Dit is waar wij voor staan; verbinden en mogelijk maken. Heb je zelf een idee waarbij we kunnen helpen? Vrijwilligers 

zijn altijd welkom en ook stichtingen en verenigingen kunnen via onze website eenvoudig een beroep op ons doen.

VAN ONDERNEMERS, VOOR VALKENBURG! 

SAMEN MAKEN WE VALKENBURG LEVENDIG

De Bedrijvenvereniging Valkenburg ondersteunt lokale initiatieven en brengt 

mensen samen; van evenementen tot ontmoetingen voor jong en oud.

meer info: bedrijvenverenigingvalkenburg.nl
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Damesvoetbal Valken '68 blijft groeien
Het damesvoetbal is tegenwoordig een vast onder-

deel van de Nederlandse sportwereld. De stadions 

zijn voller dan ooit en veel jonge meisjes kijken naar 

de Oranje Leeuwinnen als hun grote voorbeeld. Steeds 

meer dames vinden hun plek op het voetbalveld. Ook 

bij Valken '68 is deze positieve ontwikkeling duidelijk 

zichtbaar. 

 

Het vrouwenvoetbal bij Valken '68 heeft zich de afgelopen 

jaren sterk ontwikkeld. Dit seizoen is er een belangrijke 

stap gezet: het dames 1-team is terug. Dit team bestaat uit 

een mix van speelsters die al van jongs af aan bij de club 

spelen en dames die zich de afgelopen jaren hebben aan-

gesloten. Samen gaan zij de toon zetten voor de toekomst 

van het damesvoetbal bij Valken '68. 

 

Stap voor stap groeien 

Het eerste jaar in een nieuwe competitie is vaak lastig. 

Je hebt te maken met nieuwe tegenstanders, een hoger 

tempo en een andere manier van spelen. Dat vraagt veel 

van een team. Maar dames 1 laat zien waar Valken voor 

staat: niet opgeven, blijven leren en samen beter worden. 

De doelen zijn duidelijk: stap voor stap groeien, zowel in 

technische vaardigheden als in de samenwerking binnen 

het team. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan voetbal-

len op het niveau dat bij haar past, is uitbreiding nodig. 

Met meer speelsters ontstaan er meer mogelijkheden. We 

kunnen meerdere teams vormen, waardoor de doorstro-

ming tussen teams beter wordt en er ruimte is voor zowel 

fanatieke speelsters als dames die vooral voor hun plezier 

voetballen. 

 

Een warme en open cultuur 

Niet alleen dames 1, maar de hele damesafdeling is volop 

in ontwikkeling. Steeds meer dames weten de weg naar 

het sportpark te vinden: soms als ervaren speelster, soms 

als enthousiaste beginner die het spel wil leren. En wie bin-

nenkomt, merkt het meteen: bij Valken is iedereen welkom. 

De club heeft een warme en open cultuur. Het maakt niet 

uit of je een vader bent met je zoon, een moeder met je 

dochter, of dat je nog nooit hebt gevoetbald of al veel er-

varing hebt. De hele familie is welkom. We vinden het leuk 

om te winnen, maar nog belangrijker vinden we het om 

plezier te hebben, een sterk teamgevoel te creëren en ons 

te ontwikkelen als spelers. 

Tekst Impress Images

Samen bouwen aan de toekomst  

Wat dit seizoen vooral duidelijk werd, is hoe sterk de band 

tussen de teamleden is. Tijdens de trainingen wordt hard 

gewerkt, maar er wordt ook veel gelachen. Tijdens de wed-

strijden steunt het team elkaar, ook als het even tegenzit. 

De club doet veel om het damesvoetbal verder te ontwik-

kelen en doorgroeimogelijkheden te creëren voor onze 

jeugdspeelsters. Zo kunnen de meiden zien dat er een 

duidelijke weg is om hogerop te komen. Dat zorgt ervoor 

dat het damesvoetbal bij Valken '68 ook in de toekomst 

blijft groeien. 

 

Nieuwe speelsters gezocht  

Om de volgende stap te zetten, is er één ding nodig: nieu-

we speelsters. Het maakt niet uit of je al ervaring hebt of  

 

net begint met voetballen. Je kunt 16 of 36 jaar zijn. Het 

maakt ook niet uit of je fanatiek bent of gewoon voor je 

plezier wilt spelen. Er is een plek voor iedereen die van 

voetballen houdt of het graag wil leren. 

 

We zoeken onder andere: 

• Veldspeelsters;  

• Keepsters;  

• Enthousiaste beginners; 

• Terugkerende speelsters die het spel missen; 

• Speelsters die willen doorgroeien vanuit de jeugd. 

Wil je meer info of je aanmelden voor een proeftraining? 

Stuur een bericht naar: ledenadministratie@valken68.nl  

Meld je aan via www.valken68.nl of spreek ons aan op 

Sportpark ’t Duyfrak. We zien je graag op het veld!

Evi Gravekamp
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BARNWOODWEB.NL

SHOWROOM:

TAANDERSTRAAT 13

2222 BG  KATWIJK

SCHUIFDEUREN,
BINNENDEUREN 
&  TAATSDEUREN

DÉ ONTMOETINGSPLEK VAN VALKENBURG

DIT STAAT ER AAN TE KOMEN

25 APRIL – Pre Koningsnacht
Een energieke opwarmer met muziek en sfeer

20 JUNI – Groot Valkenburg
Met activiteiten voor jong en oud

5 SEPTEMBER – Rock’n Horse
Live muziek, sfeer en een onvergetelijke avond

VASTE MOMENTEN

50+ pub Laatste vrijdag van de maand 16-20.00u
Gezellig samenkomen met muziek en een drankje

Vitality Club Maandagochtend 9.00u
Samen bewegen en starten met een kop koffi  e

Muzikale inloop Donderdagavond 20-22.00u  
Speel, zing of luister; iedereen is welkom

BLIJF OP DE HOOGTE 

Check de website, meld je 

aan voor de nieuwsbrief 

en blijf op de hoogte van 

alle events en nieuwtjes! 

WWW.DEPEUK.NL

ONTMOETEN, DELEN EN 

SAMENKOMEN IN DE VOC

Het Veteranen Ontmoetingscentrum is iedere 

dinsdag en zaterdag (oneven weken) geopend 

van 10:00 – 13:00. Vanuit het VOC organiseren 

we regelmatig activiteiten. 

LEEFT
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Agenda april, mei en juni

Meer info of u laten ophalen? 
Nel Rijneveld 06-13354434 of 071-
4015999, Gea de Vries 06-46899857,  
Meta van de Water 06-13078316

Voor veel mensen is het inloop-

huis al niet meer weg te denken. 

Een plek van ontmoeten met 

dorpsgenoten onder het genot 

van een bakkie koffie of thee. 
Zo willen we gezelligheid bieden 

voor alle leeftijden. 
U of jij bent van harte welkom vanaf 
10.00 uur tot 11.30 uur op de eerste 

en derde woensdag van de maand.

Woensdagen mei en juni

Het Inloophuis met koffie en thee
Zaterdag 20 juni

Benefetwedstrijd Valken '68
Sportpark ’t Duyfrak verandert in 
hét decor van een unieke middag 

vol voetbal, entertainment en saam-

horigheid. Valken ’68 organiseert 
opnieuw een spetterende benefiet-
wedstrijd tegen het bekende RTL 

Sterrenteam, en dat allemaal voor 
het prachtige doel: het Ronald 

McDonald Huis Leiden. Kom langs, 
moedig aan, geniet van een gewel-
dige middag en steun tegelijkertijd 

een prachtig doel.

Waar? Sportpark ’t Duyfrak

Hoe laat? 16.00 uur.

Kosten? Voor €7,50 ben je erbij.

Kaartje kopen? Ga snel naar: 

www.valken'68-benefietwedstrijid.nl

6 mei:
Hervormde kerk
Castellumplein 1

Na een winterstop van drie maan-

den heeft Stoomtrein Katwijk 
Leiden in het Paasweekend haar 

deuren weer geopend. Tijdens de 

winterstop is er hard gewerkt om 

het kindvriendelijke museum nog 

fraaier te maken. De stoomtrein 
rijdt nu weer 30 minuten naar de 

halteplaats Wassenaarse Wete-

ring aan de overzijde van het Val-

kenburgse Meer. De bankentrein 

brengt de bezoekers naar de remi-

se voor een korte stop aldaar.

Kosten? Volw. €13,50, kind €10,50.

Meer info? Ga naar: 

www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

20 mei: 
De Lichtbron 
Lambrechtsveld 19
3 juni:
Het Trefpunt
Hoofdstraat 35

Aftellen naar Markt Groot Valkenburg 

April t/m zondag 27 september

Rit Stoomtrein en bezoek museum

Zaterdag 20 juni is de Dorpsweide hét centrum van 

ons dorp, want dan is het tijd voor de derde editie 
van Markt Groot Valkenburg. Rondom het clubhuis van 

IJsclub Nooitgedacht ontvouwen zich vele activiteiten 

voor jong en oud. En natuurlijk is er ook markt. IJsclub 

Nooitgedacht, Jivak en Oranjevereniging Wilhelmina 
hebben hiervoor hun krachten gebundeld.

Attracties en oude ambachten

Op de markt zijn vele attracties en activiteiten voor jong en 

oud te beleven. Geniet van de demonstraties van zes oude 

ambachten: pottenbakken, raku (keramiek), wol spinnen, 

zijde schilderen, naaldkunst en breien. Als het financieel 
haalbaar is, kan je huizenhoog springen op de trampoline, 

instappen in de draaimolen of actief zijn op het water.

Valkenburg Drijft
Een mooi idee van Jivak: Valkenburg Drijft! Het is de be-

doeling dat kinderen (met hun ouders) op een zelfgemaakt 

vaartuig op de plas in de Dorpsweide komen dobberen. 

Voor de meest originele, mooiste combinatie van vaartuig 

en kleding is er een prachtige prijs beschikbaar. Leef je uit 

en maak er iets moois van! Aan alle veiligheidseisen zal 

worden voldaan. Een zwemdiploma is verplicht. Deelname 

is op eigen risico. Inschrijven kan bij de Jivak tot twee we-

ken van te voren via Frits Roozendaal, tel. 06-51223737. 

Hoe meer deelnemers, hoe toffer dit evenement wordt!

Muziek, eten en drinken
De Bootlegs, ruim veertig 

jaar een vaste waarde 

in de Valkenburgse mu-

ziekscene, verzorgen be-

langeloos een optreden. 

Ook shantykoor Voor de 

Mast is aanwezig, altijd 

goed voor gezellige mee-

zingers. Mis het niet!

Markt Groot Valkenburg is dit keer nóg beter uitgerust met 

eet- en drinkgelegenheden. Wat dacht u van: lekkers van  

Brownies and Downies, stroopwafels, hotdogs, popcorn, 

suikerspin of vlees van de barbecue? De Peuk en Oranje-

vereniging Wilhelmina zorgen voor de vloeistoffen. 

Markt en sponsoring

De markt wordt dit jaar bij het clubhuis van IJsclub Nooit-

gedacht opgezet. U kunt nog een kraam huren. Vol is vol!

Het organiseren van Markt Groot Valkenburg is financieel 
best een uitdaging. Gelukkig mag de organisatie rekenen 

op de nodige steun uit de lokale samenleving. In de afgelo-

pen maand zijn veel bedrijven benaderd voor sponsoring. 

Mocht u de mail gemist hebben, maar wilt u wel helpen om 

Markt Groot Valkenburg tot een succes te maken of wilt u 

een kraam huren, neem dan contact op met Anne de Vries: 

marktgrootvalkenburg@gmail.com of 06-12508080.

Tekst en foto Organisatie MGV

17 juni:
Hervormde kerk
Castellumplein 1



Zicht op Valkenburg (ZoV)
is een tweemaandelijkse gratis 

huis-aan-huis uitgave van de 

gelijknamige stichting.

Secretariaat Stichting ZoV:

Stef Meskers, Burg. van Oordsingel 9

2235 TL Valkenburg, 06-14050993

stefmeskers@hotmail.com

Website: 

www.wijkraad-valkenburg.nl

Hier vindt u een link naar de laatste 

digitale nummers van ZoV. 

COLOFON
 Zicht op Valkenburg (ZoV)
 is een uitgave voor Valkenburgers,

 van Valkenburgers, dus uw bijdrage

 is van harte welkom. Originele foto's 

 krijgt u na gebruik terug.

 Het volgende nummer van ZoV 

 verschijnt half juni 2026. Kopij 

 insturen kan tot uiterlijk 30 mei, 

 maar hoe eerder hoe liever en 

 hoe groter de kans op plaatsing.

Eindredactie en opmaak:

Ingrid van Oorschot-Gianotten

Stuur uw kopij en foto’s naar:

redactiezov@gmail.com

Advertenties:

Jappe Smits

smitsjappe@gmail.com

06-22 63 71 66

Fotografie kop ZoV cover:
Arjan Koning en Rob van Zeist

Druk: Duocore, Katwijk

Bezorging, app naar: 06-51524230

Richard Volwater - 06 53239250
WWW.VOLWATERENVANDUIJN.NL

Op zaterdag 30 mei wordt er een super 
leuke kinderloop georganiseerd voor 
het goede doel (onderzoek naar een 
medicijn voor de Katwijkse Ziekte). 

Onderweg krijg je wat lekkers en mag 
je bij de HEMA een gratis ijsje halen. 
Dit is niet alles want je krijgt ook nog 
een shirt en een goodiebag die vol zit 
met leuke hebbedingetjes en lekkers. 

Na de loop ontvang je een medaille en 
wacht er een lekkere suikerspin op je.
Heb je nog energie over, dan kan je je 

uitleven op de springkussens terwijl

papa en mama op het terras 
wat te drinken kunnen nemen. 
Zien wij jou op 30 mei rond 13 
uur bij de Goerie in Katwijk? 
Geef je dan snel op via: 
www.kattuksebrainweek.nl 
en maak je eigen profiel aan. 
Meer info volgt na inschrijving.
Oh ja, er zijn prijzen voor 
de mooiste kleurplaten. 
En heb je op je eigen profiel een bedrag 
van 250 euro of meer opgehaald, dan 
krijg je een leuk verrassingspakketje. 

Kinderloop voor het goede doel

Door Hans Gravekamp
en Walter DijkshoornHISTORISCH CORRECT... (op z’n Valkenburgs)

@hansgravekamp

Hee Romein, ga je mee
naar de ijsvereniging?

Het mag 
hier een pak 

kouder zijn dan in 
het mooie Rome, 
maar er is toch 

geen ijs?

Ah, dit 
soort ijs!

Dat hebben ze
bij ons ook!

Nooit gedacht!

IJsvereniging?


